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Başkentin göbeğinde korsan örgütler var ! 


DGM VE POLİS 


6 Ekim 1989 


PESU. ve 


Onbeş günlük gazete 


Ahmet ve Filiz Kardam. Ankara'ya götürülen Ahmet Kardam Emniyette günlerdir bekletiliyor 


Erdal Talu, Frankfurt'ta eşi Şeyda ve oğlu Balkan'la. Talu İstanbul'da hemen tutuklandı 

Uçaktan indikten sonra, Ankara'ya kaçırılır gibi 
$ götürülen üç 
# TBKP yöneticisi, 
6 Bozişık, Kardam 
ve Yıldız, DGM 
Savcısı Nusret 
Demiral ve polisin keyfi uygula- | 
2 masıyla günlerce | 

Ankara Emniyetinde sorgulandılar. Oysa haklarında tutuk- 
& lama emri olan- 
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Sayı / Nummer 


IGD yöneticilerinden Alattin Taş İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu 


En yaşlı TBKP yöneticisi Bozışık da Ankara Emniyetinde günlerce sorgulandıktan sonra tutuklandı 


Talat Ulusoy da, önce İzmir Emniyetinde sorgulandıktan sonra tutuklandı 


Redaksiyon adresi: 
Kardinal Galenstr. 31 
4100 Duisburg 1 
Tel: 0203/340397 


| yordu. 


4 ların doğrudan 
4 cezaevine götürülmeleri gereki-Nitekim 
Erdal Talu duru- 
4 mu diğerlerinden 


 Postvertrlebsstück Gebühr bezahlt 1 H 13 19 D 


| 
İ işçilerin durumu 


farklı olmadığı halde doğrudan İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'ne götürülmüş, Alaattin Taş İstanbul'da, Talat Ulusoy İzmir'de kısaca sorgulandıktan sonra tutuklanmış, Aynur Hayrullahoğlu, Fikret Demir, Fahrettin Filiz ve Halil Baştan hemen serbest 


bırakılmışlardı. Ankara DGM savcısı Demiral hakkında bu keyfi uygulaması nedeniyle, TBKP davası avukatları tarafin- dan, soruşturma açılması içir suç duyurusunda bulunuldu. Bu konudaki haberlerimiz 3. 12. ve 13. sayfalarımızda 


DGB soruyor: 


Sürrealist akımın güçlü 


-—— ÇOCUKLARIMIZ bir ressamı: 1992'de serbest NEDEN SALVADOR DALİ dolaşım başlıyor BAŞARISIZ? 
ama... Türkiyeli Alman Sendikalar bir- Aydın Karahasan 


düzelmiyor 


liği yayınladığı bildiri ile velileri uyarıyor 


Dali'nin yaşamını ve sanatını anlatıyor 


( Yazısı 6.Sayfada ) 


C 12 ve 1 13.Sayfalarda $) 


/ PA 
(Yazısı 3.Sayfada 


SAYFA 2 


. YAZI KURULU'NDAN OKURLARIMIZA 


Başkentin göbeğinde korsan y 
1992'de serbest dolaşım başlıyor ama... 
1 b F 4 
İMPKİLER 9 p a i 5.Sayfa 
“DGB soruyor: Çocuklarımız neden Poisayla, 
Değerli okürlar, || * tepkiler ise oldukça değişikti. O'nu evlatları gibi kabul edi- Nümberg Belediyesi de Yeni biçimimizle ikinci kez Bu nedenle okurlarımızın ço- yorlar. Ne güzel bir duygu bu, yep elinizdeyiz. Ama ilk seferinde ğunluğunun ne düşün- insanın emeğine saygısı, sev- í 7 Saye kötü bir deney yaşadığımızı ve düğünü pek anlayamadık. gisi... İngiltere seçimleri gibi tüm okurlarımızdan özür di- Telefon eden okurlarımızın Sonra mektuplar gelmeye 8.Sayfa lediğimizi hemen başta hemen hepsi, bu değişiklik başladı. Kimi okurumuz, bi- bi komutunu söylemek istiyoruz. O kadar nedeniyle bizi kutladılar. Ta- çim değişikliğimizi, "geri hm özendiğimiz ve heyecanla bek- bii her biri fotoğraflarla a dönüş", "kopyacılık” "Son Çelişkiler yumağı ve lediğimiz Dergi, elimize gelin- eleştirisini de söyledi. İlk tele- sayıdaki şekil her şeyin üzeri- è miz” 


ce biz de sizin kadar şok geçirdik. Dergimizin biçimi ve içeriği istediğimize yakındı, fakat ya fotoğraflar? Uygun fotoğrafları bulmak için uğraşmak yerine, fotoğraf için ayrılan bölümlere birer siyah kağıt da yapışlırsaydık ayni sonucu alacaktık galiba. Kötü bir tesadüf, çalıştığımız matbaa WAZ, aynı gün teknik değiştirmiş ve biz de bundan habersiz olduğumuzdan, iki teknik arasında uzluk doğmuş ve fo kurtarmak mümkün olmamıştı. 
Dergiyi dağıtıma çıkarıp çıkarmamayı tartışma şansımız yoktu. Hazırlıklar bitmiş, pullar yapışmış, tarih atıl “Bütün bunları 


değiştirmeye kalkmak ise bize altından Kalkamayacağımız bir mali yük getirecekti. Sonunda postaladık. 

Ertesi gün telefon, mektup- 


lar yağmaya başladı.Aldığımız 


Türkiye Postası Abone Fişi 


(Konltodan çekim vekaletnamesi) 
1 a e MN, 6 aylık (12 sayı)... || ich ermachtige Sie hiermit -widerruftich- die TÜRKİYE POSTASI-Abbonementgebühren 
Adresi 1 yıllık (24 sayı)... von meinem Konto einzuziehen Ee MB, (Sizlere bu imzamla -her an geri alabilmek üzere- TÜRKİYE POSTAST'nın abone ücretini 


Abone ücretini Vereinigung für Völkerverstandiğgung und Solidaritat, Konto-Nr. 219-004090, BLZ 350 500 00, Sparkasse Duisburg-Kaiserberg hesabına yatırınız ve bu abone fişi ile birlikte havale mektubunuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Kardinal Galenstr.31, 4100 Duisburg 1 adresine postalayınız. 


Bu abone siparişini 10 gün içinde (posta damgası geçerlidir) yazılı olarak başvurarak iptal edebilirim. 


Tarih 


fon eden okurumuz, “Elinize ri, çi bu değişikliği neden da şaş 


a önce yapmadığınıza rum, okuması çok daha ve daha sevimli olmuş dedi", Akşama kadar birçok okurumuzdan, dostumuzdan bu tür telefonlar aldık. Tam da o kara fotoğrafların acısı biraz dinerken, Batı Berlin'den Türkiye Postası'nın bir numaralı Abonesi Teyze'den bir telefon aldık. 
teyze, çok kızmıştı. Ben bu gazetenin çıktığı ilk günden beri okuruyum, Gazetemizin bogou neden küçülttünüz? 
şimdi Gazetemi otobüste şöyle bir açıp okuyamayacak mıyım? Acaba eski haline getirmenin bir yolu yok mu dedi.....Teyze haklıydı. Evladının telef olduğu endişesini taşıyordu. Özellikle bu gazete- ye doğduğu günden beri emeği geçenler, Türkiye Postası'na zaman zaman kızsalar da, 


ne tüy dikiyor”, "Amerikan gazeteciliği"," Bir rezalet”, "Herşeyi kendinize benzettiniz”... gibi değerlendirirken, kimileri de “Gelişmeye açık”, "Zorlamalardan kurtulmuş", “Okuma ve saklama kolaylığı getirmiş", "Konuların sıralaması daha olumlu", "Şimdi bazı konuları daha derinlemesine araştırabilirsiniz", "Zaten 
15 günlük gazete bir tuhaf 
oluyordu, isabetli bir karar”,'Yeni biçim bende de yazma isteği u rdı”...diye değerlendirmişler. 

Biz ne tür değerlendirirse değerlendi er, en azından telefonla mektupla ya da sözlü olarak görüşlerini bildirme zahmetine katlanan tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüde ve sizin de katkılarınızla en iyisini başarmaya çalışacağız bundan böyle de.. 

Hepinize sevgiler... 


22 EYLÜL 1989 


İÇİNDEKİLER 


Süealist akımın güçlü bir 


14. ve 15.Sayfalar 
Öz ya 
Çarpıyor Yüzüme” adlı Şiir kitabı üzerine 

bir deneme 


(Ali Arslan) 


Okur Mektupları 
23.Sayfa 


Beginn ab: (Başlangıç tarihi) Name, Vorname: (Soyadı, Adı) Straße, PLZ, Ort: (Adresi). 


Für Bundesrepublik (Federal Almanya için) ABBUCHUNGSVOLLMACHT 


kontomdan çekme hakkını veriyorum.) 


Abbuchungsmodus: (Kontodan çekme yöntemi) sjahrlich “yıllık ............ 
shalbjahrlich-6 aylık .... 


Unterschritt: 
(imza) 
ABONE BEDELİ: (6 Aylık) FAC: 30 DM - Belçika: 600 BF - Danimarka : 120 Km - Fransa: 


90 FF - İngiltere 9 £ - Hollanda: 35 G - İsveç: 35 Kr. (1 Yıllık ) FAC: 60 DM - Belçika: 1200 BF 
+ Danimarka: 240 Km - Fransa: 180 FF - İngiltere: 18 £ - Hollanda: 70 G - İsveç: 70 K. - 


Türkiye Postası: 15 günde bir çıkar Herausgeber: Vereinigung fir Völkerv: ii 

und Solidaritset e.V., Moltkestr. 45, 4100 Duisburg 1. Name des verantwortlichen Vereinsvorsitzenden: B. Uyar, Anschrift der Redaktion: 4100 Duisburg 1,Kardinal Ga- 
| lenstr.31, Tel: (0203) 340397, Druck: Druckhaus WAZ GmbH & Co. Betriebs KG - 4300 

Essen 1, Banka Hesabı; Vereinigung für Vzlkerverstaendigung und Solidaritaet, Konto- 

Nr. 219-004090, BLZ 350 500 00 Sparkasse Duisburg-Kaiserberg, Temsilci Tel.: İsviçre : 
| 021-335691, Hol.: 070-890336, İng.: 01-8816514, Dan.: 02-544262, İsveç: 08-7401941 
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Sayfa 3 


Başkentin göbeğinde korsanörgütler var! 


-Alo Ankara Emniyet Müdürlüğü mü? 

-Evet! Kimi aradınız? 

-Siyasi Şube Nöbetçi Amirini bağlar mısınız? Almanya'dan Türkiye Postası Gazetesi'nden arıyoruz 

(Santral bir numarayı çeviriyor. Kısa bir süre çaldıktan sonra telefon açiliyor.) 

-Burası Siyasi Şube Nöbetçi Amirliği... Kimi aradınız? 

-Nöbetçi amirle görüşmek istiyoruz. 

(Nöbetçi amir telefonu alıyor. Soruyoruz.) 

-Yurtdışından gelen 3 
TBKP yöneticisinin Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve sizin bölümünüzde olduğu söyleniyor. Öte yandan , T8KP'nin diğer yöneticileri ve gözaltında bulunanların akrabaları, bu üç kişiden hiçbir haber alamadıklarını ve endişe duyduklarını söylüyorlar, Siz ne diyorsunuz? 

-Bu konuda bizden bilgi alamazsınız. Bu kişiler bizim bölümde bulunmuyor çünkü, Siz 22 24'ü arayıp sorun. 

- Peki! 22 24 hangi bölüm oluyor? 

- Orası Operasyon Grubu oluyor. 

Ankara Emniyeti'ndeki bu numarayı arıyoruz ama hiç cevap veren çıkmıyor. 

Bizim gibi yakınları, avukatları ve diğer gazeteciler de ülkeye dönen 10 politik göçmenden özellikle Ankara'ya getirilen 3'ü, Mehmet Bozışık, Ahmet Kardam ve Şeref Yıldız hakkında bir bilgi alabilmek için günlerce çaba 


harcıyor. 
Soruşturmanın sorumluluğunu üstlenen DGM 


savcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tek kelime etmi- 


yor. 

KORSAN HUKUKU 

Oysa daha bir iki hafta önce çeşitli haber dergilerinde ve gazetelerde, “sanıklar emniyette avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüşebilecek” yada *Polis sorgusuna son” türü başlıklar yeralıyordu. Adalet Bakanlığı'nın “Avrupai bir soruşturma için yasa hazirladığı" haberleri sık sık duyuluyordu. Böylece “iddia” olduğu "iddia edilen” işkencelerden de söz edilemeyeceği hükümet yetkililerinin “demokrat pozlu” fotoğraflarıyla birlikte basınımızı süslüyordu 

Ama bütün bu fiyakalı ve 


eyfi yorumladı. Başk 


Nusret Demiral 


poema "12 Eylülcülüğün sürdürülmesinde aşgörevli" olarak geçti. Bir hukukçu titri. 
taşımasına karşın, birakın çağdaş hukuk iy ipek yazılı yasa maddelerini dahi entin göbeğinde gazete | 


Ülkemizin siyasal ve hukuksal 


Tüm basım , kamuoyunun, 


. matbaası, yazıişleri bastı, işkenceyi inatla > yayi Dalan 
Gücünü nereden aldığı büyük merak koni 


DGM VE POLİS 


"Korsanlar" tarafından kaçırıldılar 


J 
| 
| 


J 


Ahmet Kardam 


Avrupai görünümlü açıklamalar, aralarında TBKP'nin 4 
yöneticisi ve bazı üyelerinin de bulunduğu 10 politik göçmenin ülkeye dönüşü sırasında çok farklı uygulamalarla ciddiyetini kaybediyor, Ankara'nın göbeğinde “Korsan kurumların” devlet adına işlev gördüğünü gözler önüne bir kez daha seriyor- 


du. 

FARKLI UYGULAMA 

Eylül ayının ortalarında TSIP yöneticileri Hasan Hüseyin Çebi ve Ekrem Çakıroğlu'ndan bir kaç gün sonra da yazar Tektaş Ağaoğlu ülkeye dönüyor ve İstanbul'da hiçbir baskıya uğramadan, uygar bir soruşturma ile yasal prosedür uygulanıyordu. Bu uygulama ülkede demokrasi- nin kazanılmasını isteyen herkes tarafından memnunlukla karşılanırken, ülkeye dönüş için yeni bir grup hazırlıklarını tamamlamış bulunuyordu 

10 kişilik bu grup içinden 
Yunanistan'tan dönen ilk 2'si 
22 Eylül günü öğleye doğru 
Yeşilköy Havaalanına iniyor ve TSİP'li yöneticilere uygulanan prosedürle karşılaşıyorlardı. Dönenlerden IGD Genel Sekreteri Alaattin Taş ifadesi alınıp savcılığa götürülüyor ve 


Mehmet Bozışık 


hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek, O gün siyasi polise dahi götürülmeden Bayrampaşa Cezaevi'ne konuluyordu Diğer politik göçmen İlhan Baştan ise hemen serbest bırakılıyordu. 

Aynı gün akşam üzeri Frankfurt'tan gelen bir uçak TBKP yöneticileri ve üyelerin- den oluşan 8 kişiyi İstanbul'a indiriyordu. 

Bu 8 politik göçmen Yeşilköy'de Demokrasiyi Izleme Komitesi Başkanlığı görevini yapan Profesör Sadun Aren ve bazi SHP'li milletvekilleri ile görüşüp el sıkışıyordu. Yeşilköy Havaalanı karakoluna götürülen politik göçmenlerden Aynur Hayrullah oğlu hemen, Fahrettin Filiz ve Fikret Demir de ertesi gün 
serbest bırakılıyordu. Eşini 12 
Eylül işkencelerinde kaybedon Aynur Hayrullahoğlu serbest bırakıldığında "Polisin tutumu Türkiye'de epey değişiklik olduğunu gösteriyor” diyordu. 

Ama bu olumlu” denebilecek gelişme 3 TBKP yöneticisinin Ankara'ya götürülmek üzere diğerlerinden ayrılmasıyla endişeye dönüşüyordu. Akrabalarına, avukatları- 


Şeref Yıldız 


na bu 3 TBKP yöneticisinin durumu hakkında hiçbir bilgi verilmiyordu. Gazeteciler, DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ı, Ankara Valisi'ni, Emniyet Müdürü'nü arıyor, ancak ilk. günlerde hiçbiri ile görüşme sağlanamiıyordu. 

Oysa, politik göçmenler ülkeye gelmeden önce İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, "Sargın ve Kutlu olayından ders aldık; işkence iddiasını ortaya çıkaracak hiç bir durum olmayacak” diyordu. 
Ama, 3 TBKP yöneticisi DGM Savcılığının sorumluluğunda Ankara Emniyet Müdürlüğü elemanları tarafından "bilinmeyen" bir yere götürülürken hiçbir açıklamada bulunmuyordu. 

Avukatları yeni sorgulama yönetmeliklerini DGM savcılığına ve emniyet yetkililerini hatırlatıyor, ancak bu kurumlarda böylesi yasal durumlara aldıran çıkmıyordu. 

Olay dünyada da endişeye yolaçıyor, Uluslararası Af Örgütü tüm örgütlerine “Acil Eylem Çağrısı"nda bulunu- 


ordu 
Gerçekten de durum "korkünç ve acıklı"ydı. İstanbul'a gelen TBKP yöneticilerinden ve parti yönetiminde en üst 


sorumlulukta olan politbüro üyesi Erdal Talu, Barış Derneği Davası nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunduğu için, siyasi polise dahi götürülmeden Bayrampaşa Cezaevi'ne koyulurken, diğer üç Merkez Komitesi üyesi niçin günlerce süren, aileleri, avukatları ve kamuoyundan gizlenen bir sorgulamaya (belki de işkenceye) tabi tutuluyordu? 

Bu sorunun tek yanıtı Anka ra'da DGM ve Emniyetin keyfi tutumuyla açıklanabilirdi. 
Çünkü Ahmet Kardam'ın 


hakkında bir kitaptan ötürü verilmiş hapis cezası vardı. O da Erdal Talu gibi tutuklanıp cezaevine gönderilebilinirdi En basit mantık bile bu çok farklı uygulamayı hemen farkedebilirdi. Ama sorun mantıkla ya da hukukla ilgili değildi. Devlet güvenliği ile ilgili savcılığın başı ve onun ardındakilerin zaten mantıkla ve hukukla ilgileri yoktu. 
Onlar demokrasiye doğru atılabilecek her adımı engellemeyle görvelendirilmişlerdi Ya da kendilerini böylesi bir 


iöreve o adamışlardı. Bu Yüzden, hukukçu gibi deği” “Korsan” gibi davranmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. 

Eğer öyle olmasaydı, DGM Başsavcısının emriyle Milliyet Gazetesi'nin matbaası basılmaz, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'na dalan polisler çekmecelerde yazı aramazlardı. Eğer öyle olmasaydı, sıkıyönetim komutanlarından sonra işkence emirleri DGM Başsavcılığından çıkmazdı. 

YASADIŞI ÖRGÜT: DGM 

DGM'ler sözde "yasadışı örgütleri” yargılamak için kurulmuşlardı. Ama, yasadışı örgüt olmakla suçlanan bir partinin yöneticileri yasal olmak isteğiyle ülkeye döndüğünde, olay tam tersine dönmüştü.Bunun en açık örneği TBKP'nin Başkanı Nihat Sargın ve Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun gelişinde görülmüş, diğer 3 TBKP yöneticisi örneğinde daha da bir netleşmişti. 

Evet, İstanbul polisinden sanık kaçırarak, yargı önüne çıkarmayan, yasal zorunlulukları uygulamayan ve sanıkları herkesten saklayan gizli bir örgüt başkentin göbeğinde açıkça “görev” yapmaya devam ediyordu. 


| 


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1992'de serbest dolaşım başlıyor ama... 


Türkiyeli işçilerin durumu 


Türkiye'de yıllardan beri politik hayatın vazgeçilmez konusu Türkiye'nin ortak pazara eski adıyla AET'ye şimdiki söylenişiyle Avrupa Topluluğu'na, kısaca AT'a girip girmeyeceğidir. 

Başlangıçta sol eğilimlerin hemen tümü, aralarındaki görüş ayrılıkları ne olursa olsun bu konuda fikir birliği içindeydi. Hatta sosyal demokrasi bile öyle kolay kolay Ortak Pazara girmeyi savunamazdı. Genç kuşak ortak pazara üyelik konusu ortaya çıkar çıkmaz tavır almış, halkı da etkileyen eylemlerle ortak pazar üyeliğinin iyi bir şey olmadığını savunmaya soyunmuştu, Gerçekten de gençlerin, o zamanın çok okunan gazetelerinin, köşe yazarlarının ortak pazara AET ye karşı çıkışları öyle kolay çürütülebilir cinsten değildi. Gençlerin ünlü "onlar ortak biz pazar” sloganı hem kolay akılda kalıyor, hem de basitbir gerçeği yaygınlaştırıyordu. 

SERMAYE 

ÇEVRELERİ DE 

AŞKINDI 

e yanda sermaye çevreleri de ortak pazar üyeliği konusunda öyle kararlı bir şekilde ortaya çıkamıyorlardı. Aralarında yabana atılmaz görüş farklılıkları vardı. Kimileri, gençlerin ve hemen tüm solun savunduğu "onlar ortak, biz pazar" sloganının yabana atılamayacak bir gerçeği dile getirdiğini söylemekten kendilerini alamıyorlardı. 

O yıllarda Avrupa ülkeleri, ortak pazarın AET nin asil üyeleri de doğrusu bu konu ile yakından ilgili değillerdi. 
Türkiye'nin üyeliği sorunu © yıllarda daha çok teorik bir sorundu ve yakın bir zamanda gündeme gelmesi sözkonusu değildi. 

Bir bakıma Türkiye'deki ortak pazar tartışması kendikendine bir tartışmaydı. 

Aradan zaman geçti, köprülerin altından hızlı yavaş sular aktı, Herkes söylediğini daha değişik söyler oldu. 
üsluplar değişti. Kimi konular- da sol sağa sağ sola karıştı. 
Erbakanla komünistler aynı şeyi söylerken, Demirel ile İnönü de aynı şeyli söyler oldu, Sağ kanatta yabana atılmaz, hatta solun romantik karşı çıkışları yanında, parlamentoda inatçı bir muhalefetin itirazları daha etkili olmaya 


daha iyi Ol 


başladı. 

Sonra yine zaman hızla aktı, köprüler hizli sularla yıprandı, yıkıldı, yeniden kuruldu soldan daha değişik sesler duyulmaya başlandı. 
Bu kez solun önemli bir kesiminden AET Türkiye ilişkilerinin daha gerçekçi bir gözle yeniden gözden geçirilmesi isteği ortaya atıldı. 

Sermaye çevreleri ise köprülerin yıkılıp yeniden kurulmasının da verdiği cesaretle AT üyeliğini daha bir kararlı savunur oldular 

Kısacası AT konusunda bir yeni karışıklık sürüp gidiyor 


Türkiye'de Solda “aman eski- 


den olduğu gibi salt güneş gözlükleriyle konulara yaklaşmayalım, gün ışığında bir kere daha değerlendirme yapalim diyenler, vay bunca yıllık savunduklarımızdan vaz mi geçeceğiz, namus elden gitmez mi, diyenlerle tartışırken, Avrupa durun bakalım, bu kadar da erken demedik demeye başladı. 

Şimdi iç tartışma ikinci plana düştü Avrupa ile Türkiye'nin tartışması öne çıktı. Bu arada demokrasi konusu da AT üyeliğinin mihenk taşı oldu çıktı. 

Türkiye Türkleri şimdi tüm bu karışıklığın içinden nasıl ve ne zaman bir sonuç çıkacağını bekliyorlar. 

YA AVRUPADAKİ 

TÜRKLER 

Evet, konumuz Türkiye'nin AT üyeliği ama Türkiye cumhuriyeti yurttaşları son yıllarında evrensel göç olgusunun öncüleri olarak dünyanın pek çok yerine azimsanmayacak sayılarda göç ettiler, Tarihimizdeki gerçek yerini pek bilmediğimiz orta asyadan göç olayından sonra ikinci büyük göç olayını 1960'lardan sonra yaşayan Türkiyeliler, Avrupa'da özel- 


£ 


likle de F. Almanya 'da mekan tuttular. Burada çalışıyor, burada yaşıyorlar. Pek çoğu burada doğdu, burada büyüdü, okudu , meslek sahibi oldu. 
Avrupadaki Türkiyelilerin pek çoğunun da geri dönmeye pek niyeti yok. Alışkanlıkları değişti, yaşam tarzlar değişti, gelenek ve göreneklerini kuşkusuz unutmadılar ama, Avrupadan da yeni gelenekler yeni görenekler edindiler Türkiye'deki yarım dilli köylü burada iki dilli uygar dünya yurttaşı oldu 

AVRUPA'DAKİ 

TÜRKİYELİ'NİN 

DÜNYASI DEĞİŞİK 

Avrupadaki Türkiyeli Avrupa Topluluğu üyeliğini Türkiyedeki ölçülerle tartışmıyor. 
Bu da çok doğal. Gerçi burada yerleşik solcu ya da sağcı hala Türkiye'nin ölçüleri , daha doğrusu orada alıştığı tarzla tartışmaya , konuya böyle bakmaya devam ediyor ama, işçi öyle bakmıyor. Bakması da olanaklı değil. Çünkü konu onun açısından çok can yakıcı. 

Pek yakında, 1992'da Avrupa Topluluğu işgücü ve sermaye için sınırları kaldırıyor. 
Şimdi yoğun bir şekilde bunun hazırlıkları sürüyor Topluluk üyesi ülkelerde, Standartlar ortak hale getirilmeye çalışılıyor, ölçüler birleştiriliyor, paranın durumu gözden geçiriliyor ve daha saymakla bitmeyecek işler birbiri ardı sıra gündeme giriyor. 
gündemden çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki, 1992'de Avrupa Dünya'nın karşısına geçmişten biraz daha farklı olarak çikacak. 

Bu arada sermaye çevreleri ile, sendikalar arasında da Avrupa ölçeğinde görüşmeler sürüp gidiyor. 

En zorlu tartışma konusu Avrupa'da sınırlar açılıp ser- 


best dolaşım başlayınca işci ücretlerinin durumunun ne olacağı. Öyle ya, örneğin F. 
Almanya'da işci ücretleri yunanistan'dan, Portekiz'den oldukça yüksek.Bu alanda nasıl bir standardizasyona gidilecek. Ücretler bir yanda, emek üretkenliği öte yanda. 
Sendikalar bir yanda, hükümetler, sermaye çevreleri öte yanda. Avrupanın tek 

solcular bir 


yanda sağcılar öte yanda.. 


Merkezciler şaşkın durumda. 
Üstüne üstlük, Almanya Almanlarındır, Fransa Fransızlarındır, İngiltere zaten Ingilizlerin diyenler de ucundan kıyısından bu parlamentoda boy gösterdiler. 

Peki bu durumda Türkiyeli işçilerin durumu ne olacak? 

Onlar serbestçe dolaşabilecek, genişleyen pazarda bari deneyebilecekler m 

Kısaca hayır! 

Türkiyeli işciler serbest dolaşım gündeme girerken, bu genişleyen pazardan nasiplenini ne yazık ki alamayacaklar. Tam tersine bu pazar genişlemesi Türkiyeli işçilerin arasında işsizliğin bir parça daha artmasına neden olacak. Topluluğun toplam işsiz kalmış işgücü , genişleyen piyasada dolaşmaya başlayınca, kimi yetersizliklerle yaralı Türkiyeli işgücü şansını bir parça daha kaybedecek. 
Kısacası artan olanaklar alanında yoksulluğunu bir kez 


muyor 


daha hissedecek Türk işçileri. 

Dahası var. 

Avrupada yerleşik Türkiye'li sanayiciler, işadamları serbest pazarın olanaklarından yararlanabilecekler, ama ne yazık ki Türkiyeli işçiler bu olanaktan yararlanamayacaklar. Diyelim bir Türk işveren firmasinin bir şubesini Fransa'da açsa ve yanında kendi yurttaşlarını çalıştırmak istese çok büyük zorluklarla karşılaşacak, belki de bu zorlukları aşmakta eskisinden daha fazla zorlanacak. 

TABLO KARANLIK MI? 

Evet, çok karanlık bir tablo çizdiğimizin farkındayız. Belki de durum bu kadar karanlık değildir. En azından yakın geleceğin çok parlak olmadığını söylesek bile , daha 


konuşmaya gerek yok. Çünkü dünyanın gelişimi, bu türden zorlukları, ya da diyelim, ekonomik. a verilen zorbalıkları sürekli kılmayacak bir yönde geişiyor. ie 
Şimdi sosyalist dünyanın geliştirdiği ve kapitalist dünyanın da reddedemediği bir yeni slogan dolaşıyor Avrupaünın Üstünde: Avrupa ortak evimiz! Türkiyeliler bu ortak evin sürgit üvey evlatları olarak kalamazlar. Avrupa or- 


tak evimiz olacaksa odadan. 


odaya dolaşmak evin üvey evlatlarına yasaklanamaz! 

Bugün yasaklansa da, yarın yasaklanamaz. 


6 Ekim 1989 


NRW'de seçim vardı! 


V SPD Yerel Seçimlerden Nordrhein Westfalen'in en güçlü partisi olarak 


çıktı, yüzde 42.9 


V CDU'nun oy kaybı umulandan büyük ama Blüm'e göre "Avrupa Parlemantosu" seçimlerinden çok daha iyi 


V FDP son yerel seçimlerin acısını çıkarttı, bu kez oy oranı: yüzde 6.5 


V Yeşiller Partisi Nordrhein Westfalen'in üçüncü partisi du- 


rumuna yükseldi 


V Yerel Seçimlere Nordrhein Westfalen'deki en düşük katılım bu yıl gerçekleşti: Yüzde 65.5 


V Bazı seçim bölgelerinde seçime katılan Republikaner'lerin başarısı endişe verici bulundu 


Federal Almanya'da Nordrhein Westfalen Eyaleti'nde 1 
Eylül günü Yerel Seçimler yapıldı. Seçimlerden SPD eyalet düzeyinde aldığı yüzde 42.9 ile birinci ve en güçlü parti.olma özelliğini korudu. 

Bu arada Eyalet Başkanlığı'nı halk tarafından sevilen Johannes Rau'nun yapmakta olduğu SPD'nin en çok oy yüzdesine Ruhr bölgesinde ulaştığı da verilen bilgiler arasında. 

SPD bazı yerlerde örneğin Dortmund'da yüzde 2.5'lik bir düşüş göstermesine rağmen yüzde 52.9'luk oran ile mutlak çoğunluğu sağlayı başardı. 

CDU'NUN KAYBI BÜYÜK 

Bu arada, Federal Başbakan Helmut Kohl'un de partisi olan CDU, uğradığı büyük oy kaybının şaşkınlığını yaşamakta, Partinin oy kaybı o düzeye varmış durumda ki, bu güne kadar en güçlü olduğu şehirler olan Aâchen ve Mönchengladbach'da bile çoğunluğu kaybetti. 


CDU'da 


yenilgi tartışılıyor 


"Norbert! 
Norbert! 
Nereye gitti benim oy yüzdeleri!” 


Bütün bunlara rağmen CDU'lu Çalışma Bakanı Norbert Blüm seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sonuçlardan dolayı Kötümserliğe kapılmadıklarını, üstelik sonuçların son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden daha iyi olduğunu söyledi. CDU'nun 
1990 Mayıs'ındaki seçimlerden önce, eski oy oranına kavuşabilmek için seçmenlerine alternatif politikalar sunabilmesi gerektiği üzerinde duru- 


luyor. 

İSTİKRARLI YEŞİLLER 

1984 yılında yapılan yerel 
seçimlerde yüzde 8.1 oranında oy alabilen Yeşiller Partisi bu kez de yüzde 8.3 oranında oy alarak başarı elde etti. 
Yeşiller'in Nordrhein Westfalen'deki sözcüsü Siegfried Martsch sonuçların açıklanmasının ardından WOR'a yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonuçtan hoşnut olduklarını, 1990 yılı Mayıs ayında 


1989 Yerel 


1984 Yerel Seçimi 1985 seçimi 


Geçerli oy sayısı 8293335 (96 65.5) 8167 160 (©6658) 9479 449 (F 75.2) 
SPD 
CDU 
Yeşiller 
FDP 
DKP 
Republ. 


690864 (48.3) 
536752 (%65) 
26400 (%03) 
193691 (%23) 


3561 843 (90429) 3471231 (425) 4942 346 (% 52.1) 
3110879 (4375) 3447118 (Fe 42.2) 3463 656 (F 36.5) 
665532 (8.1) 
665532 (e 48) 
35952 (%04) 


431 371 (% 4.6) 
431 371 (% 6.0) 


EYALET BAŞKANLARI: Nordrhein Westfalenin üç partisinin eyalet başkanları Televizyonda bir tartışma sırasında. Solda Johannes RAU, (SPD); Jürgen MÖLLE-MAN (FDP); Norbert BLUM (CDU) 


yapılacak ülke çapındaki seçimlerde Federal Parlamentoya gireceklerine inandığını belirtti. 
FDP GÜÇLENİYOR 
1984'de yüzde 5 barajını 


aşamadığı için çok sayıda böl e meclislerine giremeyen FDP'nin başarısı dikkat çekiciydi. Partinin eyalet başkanı Jürgen Mölleman'ın ifadesine göre "gurur verici” olan yüzde 6.5'lik oy oranı ise,1 Eylül seçimlerinin en ilginç sonuçlarından birisiydi. Ve bu oran ile FDP yeniden söz sahibi olmanın sevincini yaşıyordu. 

REP ENDİŞE VERİCİ 

Berlin'deki Senato seçimleri ve Hessen Eyaletindeki yerel seçimler ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde beklenmedik şekilde başarı gösteren aşırı sağcı parti REP, NRW'de de kimsenin tahmin edemeyeceği oranda yüksek oy alarak şaşırttı. Bu eyalette ilk kez 450 seçim bölgesinden 24'ünde seçime katılan REP, eyalet genelinde yüzde 2.3 oranında oy toplamayı başardı. Bu aşırı sağcı 


partinin böylesine yüsek oy almasından endişe duyulduğu belirtiliyor. REP'in Düssöldort, Köln, Leverkusen ve Dortmund gibi büyük şehirlerde belediye meclisine girmeye çok yaklaşacak kadar oy toplaması üzerine NRW'de çeşitli bölgelerde protesto gösterileri yapıldı. 
REP'ler Mari, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm gibi bazı kentlerde de oy toplamayı dilar. 


DKP OY KAYBETTİ 

Alman Komünist Partisi DKP ise yerel seçimlerden yüzde 0.3'lük bir sonuçla çıktı. DKP yalnızca Bottrop ve Gladbeck'te belediye meclisine adaylarından bazılarını sokabilmek için yeterli oyu alırken, daha önceki yerel seçimlerde belediye meclisine girmeyi başardıkları Hattingen'de ise bu kez giremediler. 


DGB Yabancılar Bürosu yayınladığı bir bildiri ile, Federal Almanya'daki yabancılara yönelik eğitim sistemini eleştirerek, ana-babaları uyanık olmaya çağırdı 


Çocuklarımız neden başarısız? 


Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Yabancılar Bürosu yayınladığı bir bildiri ile, yeni eğitim yılı başlarken anne ve 


babaları uyanık olmaya çağırdı. 
Federal Almanya'daki 


doğum oranının düşmesinin, okulları da olumsuz yönde etkilediği, öğrenci sayısının ve ona bağlı olarak, öğretmenlerin sayısının azaltılması ve bir kaç okulun birleştirilmesi yoluyla okullardan birinin kapatıldığının hatırlatıldığı bildiride, bu durumun özellikle de Türk çocuklarını etkilediği vurgulanıyor 

Bilindiği gibi, eyaletler arasında farklılıklar olmakla birlikte, genelde temel eğitim veren okullarda sınıfların en çok 30 ve en az 24 çocuktan oluşması öngörülmekte ve sinif 24 çocuğun altına düştüğünde, iki sınıf birleştirilerek bir öğretmenin okuldan alınması gündeme gelmekte. 
Öğretmen sayısının azaltılması doğal olarak okulu etkilemekte ve giderek bir kaç okulun birleştirilmesi ve bir okulun kapatılması yoluyla sorun çözülmeye çalışılmak- ta. Bu duruma düşmek istemeyen okul yöneticileri, her yeni eğitim yılı başında velileri ikna etmek ve öğrenci kazanmak amacıyla gösteriler ve kampanyalar düzenleyerek çaba sarfetmekteler. 

Temel eğitim kurumlarında yaşanan bu kriz, çocuk yuvalarında ve kreşlerinde tam tersine bir süreç izlemekte, veliler çocuklarına yer bulabilmek için aylarca önceden başvuru- da bulunup, bazen yıllarca sıra beklemektedir. 

DGB bildirisinde, bu nokta- da velilerin dikkatini çekiyor ve," ... Katolik çocuk yuva ve kreşlerine , müslüman veya diğer dinlerden çocuklar için başvurulduğunda, "katolik ço- 


Ana-Babaların çocukların eğitimine gereken ilgiyi göstermemeleri, Federal Almanya'daki Türk çocuklarının başarı şansını 


olumsuz yönde etkiliyor. 


güçlüğü çeken çocukların gittiği, bizim dilimize ne yazık ki, “geri zekalılar okulu” diye geçen "Sonderschule"lerde ya- | bancı çocukların oranı oldukça yüksek. Portekiz (Yüzde 5,59), Yu- | nan (Yüzde 3.81), Yugoslav (Yüzde 3,9), Türk (Yüzde 7.14) 
Görüldüğü gibi ortalamayı yükseltiyoruz. Peki, bizim çocuklarımız diğer uyruktan çocuklara göre daha mı yeleneksiz doğuyor? Cevabımız "Hayır"sa, sorun üzerinde açık yüreklilikle tartışmalıyız. 


— 


cuklara öncelik tanındığı, ancak onlardan yer kalırsa başka dinden çocukların alınabileceği' yanıtıyla karşılaşılmaktadır. Veli ısrarla Katolik çocuk yuvasını zorlayacak olursa, “Biz katolizmin dini ilkeleri kapsamında eğitim yapıyoruz, başka dinden çocukları almamız sakıncalıdır” tezi gündeme gelmektedir. 

Diğer temel eğitim dersi veren okullarda olduğu gibi, katolik okullarında da öğrenci sıkıntısı çekilmesi sonucu, başka dinden çocukların kayıt işlemi, yukarıdaki tez hiç gözetilmeden yapılmaktadır. 
Oysa katolik okullarında, bu dinin temel ilkeleri kapsamında eğitim yapıldığı bir gerçektir. Ve çocuğunu bu bu okula kaydettiren velinin, bu tür dinsel eğitimi baştan onay- 


ladığı varsayımından hareket edili 


ir. 

Ne yazık ki, bir çok Türk veli çocuğu için okul seçimi yaparken, okulun nitelik ve niceliğinden değil, okul ile ev veya iş arasındaki mesafe ve bağlantıdan hareket etmektedir. 

Katolizmin temel din ilkeleri kapsamında bir eğitimin çocuğunun ufkunu geliştreceği inancını taşıyan bir velinin çocuğunu böyle bir okula yazdırması kuşkusuz ki sakıncalı değildir. Ancak veli bu düşünceyi taşımıyorsa, daha da ötesi çocuğuna Islam kültürünü vermeyi amaçlıyor- sa, doğru bir seçim yaptığı söylenemez. 

Ailelerin kültür düzeyi, dil sorunu ve diğer başka bir çok etkenler dışında, velilerin çocuklarının eğitimine gerekli il- 


1979-85 yılları arasında temei eğilim diploması alamayan, başarısız yabancı öğrenci orani yüzde 38'e indi. (Bu oran Alman çocukların iki kalından fazla) Aynı dönemde meslek öğrenimi gören yabancı uyruklu genç sayısı 60 bine ulaştı, ancak üçte biri bu eğitimi tamamlayabildi. (Bu oran Alman gençlerinden yüzde 90'dır.) 

| Üçte ikisi F.Almanya'da doğan | 
bu çocukların Alman çocuklarına kıyasla daha beceriksiz oldukları söylenemez şüphesiz. O zaman nedenleri açıkça tartışmak gerekmiyor mu? 


giyi göstermemesi, F. Almanya'daki çocukların eğitim şansını olumsuz etkilemektedir.." deniyor. 

Daha sonra, 1979-85 yılları arasında Alman ve yabancı çocukları arasındaki başarı oranlarının verildiği bildiride, özellikle Türk çocuklarının diğer uyruktan çocuklara göre daha beceriksiz olmamalarına rağmen, başarı oranlarının düşüklüğüne dikkat çekiliyor ve “. Ailelerin çocukların eğitimine gösterdikleri özen, en önce okul veli toplantılarında ortaya çikar. Ne yazık ki, çocuklarının eğitimine Alman velileri kadar ilgi göstermeyen Türk velileri bu konuda içler acısı bir sahneyi sergilemektedir. Bu ilgisizliğin öğretmenleri en azından psikolojik olarak etkilememesi olanaksızdır. "Anasının ba- 


basının uğraşmadığı çocukla ben neden uğraşayım?” duygusu acaba bilinç altında yer edemez mi? Okul idaresi ve öğretmenler, Türk velilerini genelde bir bütün olarak gördüklerinden, ilgisiz velilerin tutumu salt kendi çocuklarını değil, okuldaki tüm Türk çocuklarını etkilemektedir.” denen bildiride, DGB'nin herhangi bir mezhep ve din ayırımı yapmadan, artık dram haline gelen bir duruma bir kez daha dikkat çekmek istediği vurgulanıyor. 
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KISA 
HABERLER 


REP'in Genel 
Kurulu 

Hannover'de yapıldı 


Kemal Çelik 

Aşırı sağcı ve faşist cumhuriyetçilerin partisi REP'in Aşağı Sakyonya Genel Kurulu polisin sıkı güvenlik önlemleri altında Hannover'de yapıldı. 

Alman Sendikalar Birliği -DGB, SPD, Yeşiller ve türkiyeli demokrat- 


ların Kongre öncesinde yaptıkları protezto gösterisi, katılımın azlığı nedeniyle engelleme fonksiyonunu yerine getiremedi 


Açış konuşmasını yapan Franz Schönhuber'in, konuşmasının bir yerinde “Türklerin dostu olduğunu” söylemesi ve örnek olarak da, Parti'nin bir Türk olan, “Gönel” Yönetim Kurulu Sekreterini göstermesi, delegeler tarafından protestolarla karşılandı. 

Hizipler arasındaki tartışmaların yer yer sertleştiği Genel Kurul'da, basına ağır saldırılar yapıldı. 22 Ekim'de Baden-Württenberg Eyaletinde yapılacak yerel seçimlerde başari sağlamak için 50 parti şubesinin birleştirildiği Genel Kurulda üye sayısının da 22 bine yükseldiği açık-lanırken, daha önce NPD'ye kayıtlı olanlar da Partilerini terk etmeye ve REP'e katılmaya çağrıldı. 


GENEL KURUL 
SONRASINDA 
NELER OLDU? 


- 


Gece saat 23.00 sıralarında, sayıları 50'yi aşan faşist, silah, taş ve sopayla, şehir merkezin- de bulunan Türk gençlerine saldırdılar. Geç saatlere kadar süren saldınlarda 6'sı ağır ve 3'üde polis olmak üzere 9 kişi yaralandı. 23 kişi göz altına alındı. 

Saldırıları sırasında “Türken Raus” diye bağıran faşistler, diğer yabancıları da rahatsız etmekten geri kalmadılar 


Aynı gün bir çok Türk aile telefonla tehdit edilerek huzursuzluk yaratıldı. 
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TC Nürnberg Konsolosluğu Çalışma ve Sosyal Ateşesi 

Can ÜNVER 


(Ortada bıyıklı) 


Nürnberg 


belediyesi de 


Türkiye Hükümetine karşı "Bölücü" faaliyetlerde! 


M. Ali TUNÇ 

CDU-CSU'nun Nürnberg'de yayınlanan gazetesi “Union-Report” verdiği bir haberde, TC Nürnberg Konsolosluğu m a ve sosyal Ateşesi Can Ünver'e dayanarak, SPD çoğunluğunda olan Nürnberg Belediyesinin Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor. 
Gazete bu faaliyetlere örnek olarak Nürnberg Belediyesin-A Gi kültür evlerinde etlikler gösteren Türk ve Kürt “mem verilen desteği gösteriyor. Bu merkezlerde faaliyet yürüten söz konusu gruplar, "aşırı" ve “komünist” olarak nitelendirilerek, Belediye"nin asıl amacının yabancıların uyumunu desteklemekten öte, onları politik olarak “yetiştirmek” olduğu iddia ediliyor. 

Yaptığımız araştırmalar sonucu “Bölücü” faaliyetlerin üssü olarak adı verilen Nachbarschalthaus Gostenhof'ta üç grup saptadık. Özürlü Türk Çocuklarını Koruma Derneği, Komkar üyesi Kürdistan İşçi Derneği ve GDF üyesi Nürnberg ve Çevresi Göçmenler Derneği. CDU-CSU yayin organında somut olarak iddia edilen “bölücü” faaliyetlere örnek verilmediğinden bizi bu konuda aydınlatması için Çalışma Ateşesi Can Ünver'i makamında telefonla aradık: 


* Sayın Ünver, CDU-CSU yayın organı “Union-Report"da Nürnberg Belediyesinin Türkiye aleyhine faaliyet gösteren gruplara yardım ettiğini söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? 

Ünver: "Ben 'Belediye derneklere destek oluyor, fakat umumiyetle politize olmuş olmuş derneklere destek oluyor' dedim. Arkasından kocaman bir başlıkla bu gazeteleri- ne çıkmış. Kendilerini bir yazıyla protesto ettik. Hatta belediye yetkililerini de ziyaret ettik ve 'siyasi tartışmalara bizi alet etmişler dedik. O bire bin katılarak abartılmış bir haberdir. Konuştuğumuz konu o değildi. 75 dakika Türkiye'nin AT'ye girmesini anlattıktan sonra ayaküstü konuştuk Yaptıkları terbiyesizce birşey.” 

"Söz konusu gazetede tekzip (yayınlayacak mısınız? 

Ünver:” Biz soruşturduk. 
Bize verilen cevapta böylesi bir yolun, gazetenin sadece üyelere yollanan bir organ olduğundan mümkün olmadığı söylendi. * 

* F. Almanya'da örgütlerin siyasi amaçlar da gütmesi olumsuz bir şey mi? 

nver:” Bizi ilgilendirmez Buradaki siyasi hedeflerini kendileri tarif edecekler. Derneklerin hiç bir şekilde içişleri bizi ilgilendirmez.” 


* Yani politik ç görüşleri ne 


olursa olsun, sizin yaklaşımınız farklılık göstermiyor?" 

Ünver:” Bakın canım kardeşim, cebindeki Türk pasaportu olduğu sürece, kendini de TC vatandaşı hissettiği sürece, hiç bir vatandaşın dili, dini, kökeni bizi ilgilendirmez.” 

" Gazetede, Konsolosluğun Nürnberg Kültür Dairesi ile ilişkilerinin soğuk olduğu şeklinde bir cümle var..” 


Ünver: Onlar kendileri bire bin katarak, söylenmemiş şeyleri söylediler, sonra da özür dilediler. Meseleyi kapattık. Onların amacı demekler değil, amaçları SPD'ye yüklenmek. Bu işe bizi alet ettiler.” 

* Verdiğiniz bilgiler için te rier” 

ver:“İsminizi neydi?” 

* Mehmet Ali Tunç" Ünver:” Gazetenizin varlığından haberim yok” 

* Türkiye Postası da malesef Türkiye'ye sokulması yasak olan 440 yayından biri, Belki bu yüzdendir.” 

Ünver: Olsun, Avrupa'da yaşadığımıza göre, Avrupa'daki gazeteleri en azından... Burada çıkan bir sürü yayın var, bazısı gönderiyor konsolosluğa, bazısı göndermiyor.. 

z Tekrar dkp di 


INTEGRATIONS 
— 


MASCHINE adımlar 


Adımlar Şenliği 
Adımlar ENA birlikte hazırlanıyor 


Adımlar Dayınışma Bürosu, bir mektup bültenle yurtdışındaki Adımlar okurlarına başvurarak, 12 kasım 
1989 tarihinde Gelsenkirchen'de yapılacak Adımlar 
Şenliği'nin ön hazırlıklarına katılmalarını istedi 

Bülten'de Şenliğin genel politik içeriği, “Gazetenin desteklediği en geniş Marksist güçlerin kitlesel, çağdaş, 

yasal komünist partisinin kuruluşuna destek vermek" ve * Bir basın ataapa olarak, bem kendimiz, hem de kardeş Marksist yasal dergiler içn okurlarımızın dayanışmasını 

Belirliyor 


natçlardan Edip Sadık Gürbüz ve Şrwar Perver'in Adımlar Şenliği'ne 

belirtiliyor ve çocuklarının önceden hazıranacak bir gö: paia 


çağrısı yapılıyor. Şenlikte “Halklar Sergisi” g altında açılacak olan, “İnsan hakları, Kürt ulusunun hakları, kadın hakları, basının haklar" gibi konuları içerecek sergilere de yine Adımlar okurlarından katkı yapmaları isteniyor. 

Bülten'de, “Şenliğimizi biraz değişik bir anlayışla gerçekleştirmek istiyoruz. Geçmişten farklı olarak Adımlar 

i'ne okurlarımızı pasif bir izleyici olarak katmak yerine, şenliğin hazırlığına katılımını sağlamak, sizlere ilettiğimiz ve daha sonra da çalışmalarımıza ilişkin olarak ileteceğimiz bu Mektup -Bülten'de a ve hazırlıklarımızı da aaacasa cano deniyot 

“Demokrasi ve Özgürlükler için Adımlar Şenliği" adı altında 12 Kasım 1989 tarihinde, Nans-Sach-Naus, Ebertstr. 4650 Gelsenkirchen adresinde düzenlenecek Şenlik için Başvuru adresi: Adımlar Dayanışma Bürosu, Moltkestr.45, 4100 Duisburg 1. 

Telefon: 0203/ 34 17 14 ve 0203/ 33 92 29 


Hamburg'da ilk kez 
Alevi Kültür Haftası düzenlendi 


-Hamburg Üniversitesi ve Alevi kültür Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Alevi Kültür Haftası" 

2-7 Ekim tarihleri arasında yapıldı 


Alevi, sünni ve diğer p inançlardan insanların barış. kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşamaları, değişik kökenli insanların birbirlerini daha iyi tanımaları ve Alevi öğretisinin Alman kamuoyu tarafından da tanınmasını amaçlayan Alevi Kültür Haftası 2-7 Ekim tarihleri arasında Hamburg'da yapıldı. 

Türkiye'den gelen konuklarla söyleşilerin ve çeşitli kültürel etkinliklerin yer aldığı açılış programından sonra, 
3 Ekim'de Dr. Çetin Yetkin ve Rıza Zelyut'un katıldığı 
“Aleviliğin kökeni, Anadolu'daki gelişimi, Türkiye toplumundaki yeri” konulu bir konferans, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde de ilk gün Almanca ikinci gün Türkçe olmak üzere Rıza.Zelyut ve Nejat Birdoğan'ın yer aldığı “Alevi likte inanç, insan sevgisi, ibadet, Müzik" konulu iki konferans düzenlendi. 

6 Ekim günü Cem ve Semah gösterilerinin yapıldığı 
Alevi Kültür Haftası, Arif Sağ, Güler Duman, Nur Deniz ve Sadık Gürbüz'ün de katıldıkları bir şenlikte sona erdi. 


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Londra Halkevi Kongresi uzun ve tartışmalı geçti 


İNGİLTERE SEÇİMLERİ GİBİ... 


"Sonunda Kongre'nin İngiltere'de genel, yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde uygulandığı şekilde yapılacak seçimlerle sona erdirilmesine karâr verdik." 

Bu sözler Londra Halkevi'nin son genel kurulunda Divan Başkanlığı görevini yapan Cahit Baylav'a ait. 

Peki ne olmuştu da, böyle bir yola başvurulmuştu? 

3 Eylül günü toplanan 
Londra Halkevi Genel Kurulu öncesinde 3 ayrı liste yönetime talipti. Başını Nafiz Bostancı'nın çektiği ve yönetimde bulunanların yanısıra “muhalefet" adına da iki ayrı liste vardı. Bostancı'nın başını çektiği listeyi TBKP ve Kurtuluş taraftarları da destekliyordu. Muhalefetin bir listesi Sosyalist Parti taraftarlarına diğeri ise 8 değişik politik görüşün desteğini alan "Devrimci Birlik Platformu'na aitti. 

Seçim öncesinde Halkevi yönetiminin önerisi, muhalefet temsilcilerinin de katıldığı ortak bir yönetim oluşturmaktı. Ancak, muhalefet böylesi bir birliği uygun bulmamıştı. Ancak, kongre düzeninin sağlanması konusunda ortak görevli saptanması, kongre gündemi gibi konular- da mutabakat sağlanabilmişti 

KONGRE BAŞLIYOR 

3 Eylül günü Kongre bu 
koşullarda başlıyordu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede tutulan en büyük salonun kapısında Halkevi'nin üyeleri büyük bir kuyruk oluşturuyor, Kongre açıldığında içerde 1680 üyenin bulunduğu görülüyordu. 
Kongre Divanı için seçimlere geçildiğinde Cahit Baylav'dan başka, Sosyalist Parti taraftarlarının desteklediği Ali Askar Yılmaz iki muhalefet listesinin tek Divan Başkan adayı oluyordu. 

Yapılan işari oylama sonucunda muhalefetin isteği üzerine tek tek kalkan eller sayılmıyor ve Cahit Baylav'ın başkan adayı olduğu listenin oyların yüzde 90'ının alarak Divan'a seçildiği görülüyor- 


du, 

KONGREYİ TERK 

Ancak, tartışmalar bitmiyordu. Usul hakkında yapılan bir çok itirazların yapıldığı Kongrede yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunmasından sonra muhalefet adına söz alan bir konuşmacı, gündemin diğer maddelerindeki konuşma hakkını da kullanarak uzun bir konuşma yaptı. Konuşmacı sözlerini 


BOSTANCI: "Tabii tabanın bizzat kendisinin hazırladığı bir Genel Yönetim Kurulu listesinin böylesine mutabakat görmesi 


kaçınılmazdı" 


seçildi 


İki gün süren oylamadan sonra, 
1915 üyenin oylamaya geldiği 
görüldü. 
1859 üyenin onayını alarak 


Yeni yönetim kurulu 


bitirirken tüm delegeleri kongreyi protesto etmeye çağırdı ve “Onurlu olanlar bu kongreyi terk etsin” çağrısında bulundu. Ancak, 86 kişinin bu çağrıya uyduğu görüldü. 

Bu arada, Kongre salonu- nun önünde Halkevinin çok sayıda üyesi toplanıyor, ancak gerek salon sahibinin ve gerekse polisin "salon yeteri kadar dolu" olduğunu öne sürmesi nedeniyle içeri giremiycrdu. 

Divan Başkanı ve Nafiz Bostancı'nın polis ve salon sahibi nezdinde yaptığı girişimler sonuç vermiyor, polis kapı önünde biriken Halkevi üyelerini içeri almıyordu. Öte yandan, salon dışında çocukların oynayabilmesi için tutulan kreşe gidip çocuklarına bakmak isteyen anne ve babalar da dönüşte salona giremiyordu. Bu arada salonu terk eden muhalefet mensupları da salonun önünde toplanıp, kongreyi protesto gösterisi yapıyordu. Salon dışında gürültünün artması üzerine polis topluluğu çember içine alıyor, bazı göstericileri de götürmek istiyordu. Ancak, Kongre Divanı'nın girişimleriyle bu durduruluyordu. 


| Yanda, oy 
kullanmak için Halkevi'nin kapısında bekleyenler 


Alta: Nafiz 
Bostancı'nın 
Başkan adayı olduğu liste geçerli 
1860 oyun 
1859'unu alarak Londra Halkevi'nin Genel 
Yönetim Kurulu'nu oluşturdu. 
Resimde, tekerlekli sandaiye ile oy kullanan bir delege 


| 
j 


Kongrenin seçimler kısmına gelindiğinde Başkan Nafiz Bostancı kongreye bir önerge veriyordu. Bostancı, salon dışında 500'e yakın oy kullanmak isteyen Halkevi üyesi bulunduğunu belirtiyor ve tüm isteyen Halkevi üyelerinin oylarının kullanabileceği bir ortamın yaratılması için seçim maddesinin ertelenmesini ve Divan'a yetki verilmesini istiyordu 

Bostancı'nın bu önerisi kongre tarafından kabul ediliyor ve Divan seçimlerin yapılabileceği bir ortamı tartışmaya başlıyordu 

Bu tartışma sonucu yazının başlangıcında Cahit Baylav'ın sözünü ettiği çözüm ortaya çıkıyordu. 

İNGİLİZ USULÜ SEÇİM 

Divan çözüm ararken önce her grubun başkan adaylarıyla da bir mutabakat sağlama- ya öncelik verdi. Ancak huhalefet temsilcileri Divan'ı tanimadıklarını ileri sürerek 


böylesi bir çözüm arama yoluna girmedi 

Bunun üzerine Divan Belediye'nin kontrolünde seçimlerin yapılması görüşünü benimsedi. İngiltere'de tüm genel, yerel ve Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimler Belediyelerin kontrolünde yapılıyordu. Bu öneri Belediye'ye götürüldü. Belediye ye yapılan bu öneride 2 grubun başkan adaylarının da gözlemci olarak katılması isteğine yerverildi. Belediye öneriyi olumlu karşılayıp, Toplumsal Örgütler Müdürü ile Azınlıklarla ilgili bölümün bir memurunu görevlendirirken, muhalefetin başkan adayları gözlemciliği kabullenmediler. Aksine çeşitli bildirilerle 16-17 Eylül günleri yapılacak seçimlerin boykot edilmesini istediler. 

YÜKSEK MAHKEME 

Seçimlerin bir gün öncesinde Divan Başkanı Cahit Balav yüksek mahkemeden bir yazı 


aldı. Yazıda muhalefetin kongreye ihtiyati tedbir kararı koydurmak istediği belirtiliyordu. Baylav, Yüksek Mahkeme'ye gidip durumu anlattıktan sonra, seçimlerin demokratik olduğu Yüksek Mahkemece de onaylandı. Zaten muhalefetin daha önce Belediye'ye yaptığı itirazları da reddedilmişti. z 

OYLAMA GÜNÜ 

16 Eylül Cumartesi günü 
oylama başladı, Halkevi üye leri kimliklerini gösteriyor, be lediye görevlileri Halkevi'nin üye listesinden bunları kontrol ediyor ve sonra öy kullanılıyordu. İki gün süren oylamadan sonra 1915 üyenin oylamaya geldiği görüldü. 35 kişi kimliği bulunmadığı ya da listelerde adı olmadığı için oy 
kullanamadı. Geri Kalan 1880 
üye tarafından kullanılan oyların 1860'ı geçerli kabul edildi. Nafiz Bostancı'nın Başkan adayı olduğu, 9'u Yürütme Kurulu olmak üzere 51 kişilik 
Genel Yönetim Kurulu, 1859 
üyenin onayını alarak seçildi Sadece bir üye Nafiz Bostancı'ya oy vermemişti 

BOSTANCI'YA GÖRE 

“Senin hazırladığın liste nasıl oluyor da bu kadar büyük bir destek görüyor?” diye sorduğumuzda Nafiz Bostancı, "Ben ya da Halkevi yönetiminde bulunan arkadaşlarım bir liste hazırlamadık” diyerek sorumuza karşı çıkıyordu. 

"Benim de aralarında olduğum 51 kişilik Genel Yönetim Kurulu listesini Halkevi'nin üyeleri hazırladı. Yerel yada bölgesel özelliklerine göre aralarında yönetim kurulunda olmasını istedikleri adayları kendileri seçtiler. Halkevimizin üyelerinin oluşturduğu bu grupların adayları seçilen listeyi oluşturdu,"diyen Bostancı şunları söylüyordu: 

“Tabii tabanın bizzat kendisinin hazırladığı bir Genel Yönetim Kurulu listesinin böylesi bir mutabakat görmesi kaçınılmazdı.” 


KONGRE SONRASI 

Kongre'nin yankıları kongre sonrasında da sürdü, Muhalefetin "Devrimci Birlik Platformu"nu oluşturan bölümü, Divan Başkanlığı adaylığına Sosyalist Parti taraftarlarının“ adayı olan Ali Askar Yılmaz'ı kongre salonunda tüm delegelerin önünde aday gösterirken, kongre sonrasında bu davranışlarını reddettiler. 
Devrimci Birlik Platformu, "Biz Ali Askar'i aday gösterdik” dedi. 
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Sayfa 9 


"Öldür" komutunu dinlemezsen!.. 


En son Silopi olaylarını yaşadı ülkemiz. PKK'lı oldukları iddiasıyla öldürülen Derebaşı köylülerinin yakınları, akrabaları,"Çocuklarımızın katilleri cezalandırılsın” diye bağırarak, Silopi Kaymakamlığı'na yürüdüler. Köylülerin üzerine 50 kişilik özel polis timi sürüldü. Açılan ateş sonuçu 5 kişi yaralandı, 80 kişi gözaltına alındı 

Gazeteler, "öldürülen 9 
kişiden 6'sının masum köylüler” olduğunu yazdılar, sanki "masum olmayan” diğer üç kişinin öldürülmesi vacipmiş gibi. 

Ülkemizde buna benzer ve daha da insanlık dışı olan bir çok cinayet işlendi. İşkencede öldürüldü insanlar, “kaçarken vuruldular", "örgüt evlerinde” yüzleri bile tanınmayacak biçimde otomatik silahlarla tarandılar,.. Kimisi için soruşturma açıldı, kimisi unutuldu gitti. 
Yoğun çabalar sonucu, biraz da kamuoyunu susturmak için ortaya çıkartılan sorumlular, mahkemelerde kendilerini savundular; “Bana verilen emre uydum.” 

Verilen emirlere geçmişte de uyuldu. Nazi toplama kamplarında milyonlarca insanı cayır cayır yakanlar da, insan derisinden abajur yapanlar da, gaz kamyonlarında gazla, kiliselerde yakarak insanları imha edenler de, "verilen emirlere uyuyorlardı”. 

Tarihte verilen "öldür"emrine uymayanlar da oldu. Bu “öldür” emrine uymayanlar da, yine "öldür" emrini yerine getirenler tarafından öldürüldü. 


VUR EMRİNE UYMAYAN 

BİR ASTEĞMEN 

Biz bu sütunlarda" size içimizden birisini, bu “vur emrine uymayanlardan” birisini tanıtmak istiyoruz. Haberi Türkiye'de yeni yayınlanmaya başlayan Sokak Gazetesi'nde gördük. Diğer gazetelere yansımayan bu olayı sizin de öğrenmenizi istedik. 

20 Temmuz 1987'de, Tuzla 
Piyade Okulu'nda çekilen kurada şansına "Hakkari" düşen çiçeği burnunda asteğmen Rıza Parlak'ın aklına, "savaşa gitmekle” eş anlamlı olan bu bölgeyi, rüşvet vererek değiştirmek hiç gelmemiş. 
Yüksekova 118. Jandarma Sınır Komutanlığı'nda göreve başlayan Rıza asteğmen, buradan da 2/118 sinir taburuna atanmış. Türkiye-lran sınırındaki bu karakolun görevi kaçakçıları takip etmekmiş. 

Tuhaflık daha görevi alırken başlamış. Taburda görevli üsteğmen Zahin Engin tarafından toplanan asteğmen- 


Komutanları tarafından verilen "vur emri"ni dinlemeyen asteğmen Rıza Parlak, "hain" olarak yargılandı. Hakkında 
101 yıla varan ceza istendi, şimdi ise cezaevinde... 


lere, “Kim adam öldürür?” sorusu yöneltilmiş. Kısa bir süre sonra da "vukuatlar” başlamış. Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan bir kaçakçı- ya açılan ateş sonucu, kaçakçı yaralanmış." Bu olayda kaçakçıyı yaraladığı tesbit edilen jandarma eri Şadi Bigaç, 10 günlük mükafat iznine gönderilmiş. Zira bu bölgede "öldürme ve yaralama" olaylarında mükafat izni verilir- 


miş. 

"HAFTADA BİR KELLE, 

YOKSA KARIŞMAM” 

İkinci “vukuatta” kaçakçıların hepsi sağ olarak ele geçirildiğinden, bölüğün komutani Üsteğmen Engin, biraz buruk teşekkürlerini sunmakla yetinmiş. 

Üçüncü "vukuat”ta ise kaçakçının cesedi, ense kökünden giren kurşun nedeniyle tanınamaz haldeymiş. 
Üsteğmen Engin'in ilk sözü,"Rıza, bir daha vurursan yakışıklı olsun, böyle dağıtma” olmuş. Evli, iki çocuk babası ve üzerinde 150 
bir liralık kaçak eşya ele geçen genç köylüyü öldüren timle ilgili soruşturmayı bizim Rıza asteğmen yapmış. Ve time, “neden bu kadar yakından ateş ettiklerini, “dur” ihtarı yapıp yapmadıklarını sormuş. 


Aldığı cevaplardan, 10 günlük mükafat izninin de bu ölümde etkili olduğu izlenimini alan asteğmen Rıza, bu olaydan sonra emrindeki erlere, “insan yaşamının değerini” uygun bir dille anlatmaya çalışmış 

Tabi "vukuatlardan” ölüm gelmeyince üsteğmen Engin küplere binerek, “öldürmeyin emri" verilip verilmediğini soruşturmaya başlamış. Aldığı 


yanıtlardan yeterince ikna ol- 


muş olacak ki, 'artık haftada bir kelle gelecek; yoksa karışmam” diyerek gitmiş. 
(Asteğmen Parlak, daha sonra mahkemede verdiği ifadede, bu olaydan sonra üsteğmenin ona kin besleme- ye başladığını söylüyor.) 
Üsteğmenin beklediği "kelleler" gelmeyince de, ceza olarak karakolun erzakını yarı yarıya indirmiş. Ve Mart 1988'de karakola yeniden ge- 


"Kemal seni unutmayacağız" 


6 Haziran 1989'da Essen'de polis kurşunlarıyla acımasızca öldürülen, 13 yaşındaki Kemal'i hepimiz hatırlıyoruz. Bisikletiyle bir otomobile çarptıktan sonra, paniğe kapılarak kaçan Kemal'in arkasına polisler düşmüş, uzun bir kovalamaca sonucunda, teslim olması için hiç bir çaba gösterilmeden, Fronhausen'da bir kulübenin çatısında vurulmuştu. İnsan olan herkesi dehşete düşüren olay üzerine kamu oyu harekete geçmiş, 


cu değil mi? 


gösteriler yapılmış ve olaya neden olan polis timi hakkında soruşturma açılmıştı. 

Kemal'in ölüm olayı da yukarıda anlattığımız insanlık dışı “vur emri"nin bir sonu- 


Essen şehrinin savcısı Bernd Schmalhausen de, polislerini," Bizim için herşey tamamen açık olmasına rağmen, polis memurlarına her hangi bir suçlama yapılamaz, onlar doğru davrandılar” diyerek korumadı mı? 


lerek, meydana topladığı erlere kelle sayısını bundan böyle onbeşe çıkardığını bildirmiş ve emri karakolun defterine de yazdırmış. 

O gece "vukuatta" bir kelle” gelmiş ve o gün karakolun erzakı yeniden kazanılmış. Bu olaydan sonra da o karakol- dan "kelle" çıkmamış. Kaçakçılar sağ olarak yakalanmış ve mahkemeye sevkedilmiş. Kısa süre sonra serbest bırakılıp, yeniden yakalansalar da, artık karakola hiç bir kaçakçı ölü olarak gelmemeye başlamış 

ON YIL AĞIR HAPİS 

İŞKENCE DE ÇABASI 

Bundan çok rahatsız olan bölük komutanı Engin, Asteğmen Rıza'ya hakaret etmeye başlamış. Tartışma alevlenince de tabur komu tanı Fuat Pekçetinöz, asteğmen Rıza'nın disipline atımasını emretmiş. Elleri arka- dan kelepçelenen ve ayaklarından zincire vurulan Rıza asteğmen, emrindeki beş ere istemeye istemeye kıyasıya dövdürülmüş. 

Ağır yara alan Rıza asteğmene doktor çağrılmadığı gibi, bir de sürgün cezası verilmiş. (Daha sonra çıkarıldığı mahkemede Rıza asteğmen,"Sürgün ölüm demekti. Çünkü bana Engin üsteğmen, sen örgüt adamısın, Malatyalı bir Kürtsün, seni vurduracağım demişti” diye ifade veriyor) 

Can güvenliğinin kalmadığını gören Rıza asteğmen, G-3 piyade tüfeğini de alıp İran'a kaçarak, resmi makamlara teslim olmuş ve bir süre sonra da Türkiye'ye iade edilmiş. 

Teslim edildikten bir süre sonra, Kasım 1988'de hakkında "silahlı olarak yurtdışına firar etmekten" dava açılmış. 
Iddialar arasında vatan hainliğinin yanısıra, "verilen emirlere riayet etmeyerek görevini yapmadığı gibi, maiyetine de yansıttığı, görev yapmalarını engellediği" de varmış. 

Yaklaşık bir yıl süren mahkemede, Parlak asteğmenin “maiyeti” onun r emrine uymadığı için başının yakıldığını söylemiş. 

Sonuçta “emirlere uymayan” Parlak asteğmene 10 yıl ağır hapis cezası verilmiş. 

İşte “insana kıyamama Suçunu” işleyen bunun sonucu işkence gören, aşağılanan ve özgürlüğünü yitiren Parlak asteğmenin sonu. > 

Ama acaba "cinayetin ödüllendirildiği” bir ülkede gerçekten özgürlüğünü yitiren Parlak asteğmen mi, yoksa halâ "vur emrini" yerine geti- 


renler mi? m 


Sayfa 10 


Çelişkiler yumağı ve "soydaşlarımız" 


Soner GÜRLER 


Türkiye'de bulunduğum sıralarda televizyona hiç bakmıyorum desem yeri var. 
Ama gittiğimiz yerlerde de televizyonun düğmesine bir basılıyor, program bitene kadar da bu aptal kutusunu kapamak kimsenin aklına gelmiyor. Temmuz ayında yine böyle bir gün TRT/1 haberleri veriyor, Haberlerin ilk 10 dakikası, Bulgaristan'dan göç eden "soydaşlarımız"'la ilgili haberlerle dolu. Hemen herkes haberlerin bu bölümünü heyecanla seyrediyor. Nasıl seyretmesin ki, bir polisiye filmden daha sürükleyici sahneleri bu bir kaç dakika içinde izlemek mümkün. Fakat bu kez, TRT'mizin, alışık olduğumuz seyirciye azizliği, soydaşlara azizliğe dönüşüyor. Nasıl mı? 

Röportaj görüntüleri başlarken, bir gözün ancak algılayabileceği kadar kısa bir zaman dilimi içinde “başlayayım mı?” diye bir ses duyuluyor. 
Yine çok kısa bir an üstü başı dökük, 30-35 yaşlarında, saçı sakalına karışık bir genç görünüyor. Eğer gözünüz bu, baştaki ufak ayrıntıyı, bu montaj hatasını algılamamışsa, hemen ardından bu soydaşımızın kendisini yerden yere atarak ağlamasını, bağırmasını izlerken gözünüzden yaşlar gelmemesi mümkün değil. Spiker soruyor: "Siz hudutta Türkiye'ye doğru koşarken arkanızdan ateş etmediler mi?” Aynı ağlamaklı ses, “Ettiler de tutturamadılar" diyor. 

Haydi, yurtdışına seyahat etmemiş insanlar, Kapikule sınır kapısının yapısını bilmiyorlar, fakat el insaf artık, biz her sene bu kapının çilesini çekenlerde mi acaba aptalız da, bu kapıdan öyle koşarak geçilemeyeceğini bilmiyoruz?Burada kaçarken, arkanızdan ateş edenin sizi vuramaması için hepten kör olması lazımdır. 

O akşam evlerinde misafir kaldığım Aziz anlatıyor: “Çayırbaşında bir tanıdığın evi var. Biraz tamir edip kira- ya verecekmiş. Bir gün evini kaça kiraladın diye soruyorlar, Adam şaşırıyor. Evim boş diyor. Evde insan olduğunu söylüyorlar. Adam eve gidiyor ve hayretle evde oturanlar olduğunu görüyor. Eve soydaşlar yerleşmiş. Kim- den kiraladıklarını soruyor. 
“Biz kimseden kiralamadık. 
Hudutta bize, boş bulduğunuz yere yerleşin dediler” deyince, adamcağız bu sefer kara- 


Kapıkule'den ve Kapıkule'ye göç . Gitmek mi zor, kalmak mı? 


kola koşuyor. Görevli polisten önce soydaşımıza “Bulgaristan göçmeni” diye hitap ettiği için azarı işitiyor. Sonra da polis karakolunun görevsiz olduğunu, amirlerinden hiçbir soydaşımıza karışmama emri aldığını, kendi başının çaresine bakması gerektiğini öğreniyor.” 
İzmit'te bir arkadaşımızın evinde misafiriz. Mahallede bir kaç Bulgaristan plakalı Lada araba var. Soruyorum, aranız nasıl diye. Harun cevaplıyor: "İyi güzel de, evimizin ne kapısını ne penceresini açık bırakabiliyoruz, çok hırsızlık ediyorlar, çocukları bile dışarı bırakamaz olduk.” 
Şaşırıyorum. Türkiye'ye gelirken, hiç hırsızlık vakasına rastlamadığımız ülkelerden biri Bulgaristan. Ben de arabam Türkiye'de daha önceki senelerde üç kez soyulduğu için bu kez alarm taktırmıştım Akşam üzeri, kapı önünde otururken soydaşlarımızdan birinin otlattığı keçiyi gösteriyorlar. “Beraber getirmiş, sanki Türkiye'de keçi yok? diyor Harun. Bizim çocuklar Almanya (da hiç keçi görmediklerinden olacak,) sevmek için seyirtiyorlar. Harun bağırıyor, “Bit pire kaparsınız, gitmeyin, 


Bir göç daha 


Demokratik Almanya'dan, Federal Almanya'ya göç etmek için Prag ve Varşova'daki FAC büyükelçiliklerine sığınan DDR vatandaşları iki ülke arasında varılan anlaşma sonucu trenlerle gelmeye başladılar. 


Yeni bir yaşam, yeni hasretler ve yeni üzüntüler... 


pistir bunlar..." 

Yerimden kalktım, Harun'a aldırmadan soydaşımızın yanına gittim. Hatırını, nasıl yaşadığını sordum. “Üzerim- de biraz para getirdiydim de, bugüne kadar onu harcadık Şimdi kocam şu ilerdeki fabrikanın bahçesine bakıyor, geçiniyoruz işte.” Kime geldiklerine soruyorum. Akrabalarına geldiklerini söylüyor ve ekliyor.” İsmimizi değiştirdi Bulgar gavuru" konuyu biraz deşiyorum. Sıkıntıyla anlatıyor. “Geldiğimiz günden beri bize kimse bakmadı. Kimse bizimle konuşmadı, sen ne istiyorsun?” diye soruyor. 
"llla ki bir şey mi istemek lazım? diyorum. Şüpheyle yüzüme bakıyor. “Burada herkes birşeyler istemek için yanımıza sokuluyor da..” diyor. Sizin oralarda nasıldı diye soruyorum. “Biz birbirimizle komşuyduk diye konuşurduk. 
Bulgarlar da öyleydi. Bize daha Bulgardayken dediler, burası sizin toprağınız, niye devlete çalışıyorsunuz diye. 
Biz de toprağımızı istedik. 
Polis geldi, asker geldi, bizim gençler sopayla taşla kovaladı onları, yine geldiler. Bu sefer gençler bıçakla çıktı, köye girişleri kestiler. Polis, asker silahla geldi, bizim 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AYKIRI YAZI 


"Göç'ün kazanımı 


Güneş - Dil Teorisi'ne göre insanın başlangıçı Orta Asya'ydı ve bütün dünyaya buradan göçetti. Göçün gerekçesi ise, büyük kuraklıktı. 

Güneş - Dil Teorisi'nin ne kadar geçerli olduğunu bilemeyiz ama, Neanderthallerden bu yana Nomat bir yaşamı sürdürdüğümüz, yani “At sırtında" göçüp durduğumuz bir gerçek. 

Günümüzde bu gerçek oldukça da çarpıcı ve acılı. 

Milyonlarca insan o devlet sınırlarından, bu devlet sınırlarına geçmeye çalışıyor. 

Kimisi "aslımız o dur” diyor, kimisi "karnımı orada doyurur, geleceğimi orada güvenceye alırım” diye düşünüp sınırları zorluyor. 

Gerekçesi ne olursa olsun, aslında sınırlar zorlanıyor. 

Savaşla, kanla çizilmiş sınırlar... 

Günümüzde tüm aklı başında insanlar, artık savaş kültürünün yarattığı bütün olguların, değerlerin ve alışkanlıkların ortadan kaldırılması 

gerçeğinde birleşiyor. 

Şiddet, baskı, hegamonya tartışılıyor. Dilimize egemen kavramlar gözden geçiriliyor, ayıklanıyor. 
İnançlar sarsılıyor, tabular sallanıyor. 

Her türlü olgunun tartışıldığı günümüzde, göçmenlerin zorladığı sınırlar da tartışma gündemine geliyor. 
Gerçi sınırlar tarih boyunca hep tartışılmış ve sonunda mutlaka ve mutlaka savaşlarla çizilmiş; ama bu kez sadece sınırın geçeceği toprak parçası değil, sınırın varlık nedeni tartışılıyor. 

Aslında savaş ve sınır, yumurta ve tavuk hikayesine benziyor. Hangisi hangisinden çıkıyor belli değil! 
Sınırı kaldırabilirseniz, savaşmak için neden bitiyor; savaşı ortadan kaldırabilirseniz utanılacak duvarlara, sınırlara kimsenin ihtiyacı kalmıyor. 

Göçmenler için acılı olan bu serüven, gelecek için önemli bir işleve gebe görünüyor." 

Üstelik günümüz politik koşulları böylesi bir gelişmeye de denk düşüyor. Avrupa “Tek Pazar” a dönüşürken sınırlar sadece Avrupalı için de olsa bir kaç yıl sonra fiilen kalkıyor. 

Sovyetler Birliği “Avrupa Ortak Evi"nin kabul edilmesi 


için yoğun çaba harcıyor. Macaristan'ın AT'a girmesi 


Türkiye'den bile daha kolay gözüküyor. 
Kanlı savaşların çizdiği, soğuk savaşın dondurduğu sınırldr giderek silikleşme eğilimi kazanıyor. 


deleriniz Türk değildi, Bulgardı diye anlattılar. Gençleimiz yine kızdı, adamlarımız kızdı. Biz de Türk bayrağını astık köye. Ama buradaki gibi komünist bayrağını değil, yeşilini astık bunun..." Soydaş anlatmaya devam ederken, ben artık gerisini duyamadım, kaynar sular tepem- den aşağı devriliverdi sanki. 
~ Bir aylık iznimiz her gittiğimiz yerde soydaşları- 


mızla uğraşmakla = kes onları konuş: es de bir başka türlü Soydaşlara sövenler, onların gelmesine sövenler, onları kovanlara sövenler, geldiğine pişman olanlar, olmayanlar.. 


* İki hafta sonra yine İzmit'teyiz. Keçi otlatan kadını göremeyince soruyoruz,"Çok şükür gittiler" diyor Harun. 

Yine Kapıkule yolundayız. 
Çok sayıda Bulgaristan plakalı araba, bu sefer huduta doğru gidiyor. Çıkış peronları yine soydaşlarla dolu, Bell geri gidenler çok. 


Huduttan çıkmadan, önümüzdeki Lada'nın şöförü Hasan ile konuşuyoruz. “Bize demişlerdi, madem istiyorsunuz gidin, eğer hoşunuza gitmezse gelirsiniz geri demişlerdi. Köyün kahvesinde anlatılanlar yalanmış. Yiyecek ekmek bulamadık. Şimdi geri gidiyoruz. Orada da hiç bir şey iyi değil ama daha hiç aç kalmamıştık, çalışıyorduk hiç değilse evimiz de vardı.” 

Bu çelişkiler yumağını ben çözemedim. 


22 Eylül 1989 


ve kadın 


13-15! 


arasında, | 
Federal Almanya'nın Extertal ken- 


tinde, "Geçmiş-gelecek ve kadın” 


konulu bir seminer düzenleniyor. 

Üç gün sürecek ve "kadın sorunları”nın tartışılacağı hafta sonu seminerine, tebliğleriyle Konuşmacı olarak FAC'dan Gültin Kaçmaz, Danimarka'dan Zülal Kılıç ve Hollanda'dan Gönül Taylan katılıyor. 

Dayanışma-internationale Kultur Kooperative tarafından organize edilen toplantıyı Sami Özkara düzenliyor. 

Hafta sonu seminerine Gültin Kaçmaz "Mitoloji ve kadın”, Zülal Kılıç “Kadın hareketinin bugünkü durumu", Gönül Dinçer “Feminist mücadelenin sosyalist mücadeledeki yeri ve önemi" konulu tebliğleriyle katılıyorlar. 

Seminerle ilgili açıklamada, toplantıya sunulacak tebliğlerin tartışmaya açılacağı ve daha sonra tartışmalarla birlikte Almanca ve Türkçe olarak yayınlanacağı belirtiliyor. 

Seminerle ilgili bilgi, Tayyar Tekin, 0208/ 29239 numaralı telefondan alınabilir. 


* Satıcı gibi basit işlerde çalışmak istemiyorum. Daha yüksek bir mesleğim olsun istiyorum.” 

Döndü Görür, 15 yaşında bir genç kız. Şu anda Hauptschule'de “10 B” 


" Döndü, mesleğin hayatında nasıl bir önem taşıyor?" 

* Sevdiğim bir mesleği yapmak istiyorum. Önce “Fachabitur” yapa- 


Sayfa 11 


UM 


Bu sayımızda“İçimizden Biri” 15 yaşında bir genç kız olan, Hauptschule öğrencisi Döndü Görür 


"Kendi başıma para kazanmak istiyorum" 


cağım. Çünkü ancak böyle olursa istediğin bir işi i yapabilirsin. Basit işlerle uğraşmak istemiyorum." , 

" Bu kadar çabadan sonra, karşına çıkacak sevdiğin bir kişi, seni çalışurmayabilir ama” 


kazanmak istiyorum. Yoksa niye o la gidiyorum Ki?” 
" Neden okula gidiyorsun ger-Z: 


” Çok para kazan- 


mak ve mesleğimde yüksəlmek, kariyer yapmak , dışardaki 

dünyaya açılmak m.” 


nasıl bir özel yaşam düşünüyorsun?" 
* Bir kere evlen- 


rum. Evle. 
ceğim kişi benim benim çalışmama izin vermeli. 
Çünkü ben mutlu olmak istiyorum. 
Anlaşmalıyız 


onunla. Hem bana iki sene sonra, ille de çocuk istiyorum diye baskı yapmamalı, Sabırlı olsun, herşeyin bir zamanı vardır. Sadık olsun, beraber faal olalım. İdeal bir çift olalım istiyo- 


bir his. Bu 5 b onları birbirine bağlar. Başkalarıyla birlikte olmamayı sağlar. Ama her evlilikte çatışma da vardır tabii.” 

” Eşini evlenmeden önce tanimak ister misin?” 

* Evet, isterim. Tanımak istiyorum. 
Bazıları hiç tanımadan evleniyor. Onlar da çok mutlu olduklarını söylüyor-Jar. Ama ben, eşimin benden önce başka arkadaşları olup olmadığını, iyi bir insan olup olmadığını bilmek istiyorum.” 

İs Kendinle ilgili beklentilerin ne- 


* Birşeyler daha öğrenmek ir bildiklerim çok az. Öyle bir 


rum, Şimdi 
Sap öğrenmeliyim ki, başkalarına da yardım edebileyim. Tecrübeli ol- 


 YARTIŞMA 


“Martlı Eylollü” zavallı ülkemizin çarpık çurpuk gelişmesinde, erkeklerimizin akıl sağlığını korumasını beklemek biraz hayal gibi görünürse de, feministler yine yılmamalıdır. 


Mafya kü 


türünün 
Maço muhabbetleri ! 


WE ( Mine GÖZÜTOK | 


liyorlarsa! 

Yine o çok ilerici erkekler, en ilerici saydıkları gazete veya mizah sayfalarının “Maço Muhabbetleri" altına sığınarak, politik toplantılar- da dile getiremedikleri saçmalıkları zırvalayarak “kara 


Çünkü bana göre, kadın- uşaklar durumuna satılık kızlara kadar her şey lar da bu görevi üstlenmez- odüşürülmüşse! Dolar ve Markla değiş tokuş m lerse, orta çağa yapmış ol. Devletin baş malyası'nı ` ediliyorsa! Bu erkeklerin çok saygi- 


duğumuz atlayış iyice belirginleşmeye başlayacaktır. 
Nereden bellidir, bir ülkenin - zaten yarısı henüz çıkmamışken- orta çağa tepeüstü bir atlayış yaptığı? 
O ülkede adı yıllardan beri Uyuşturucu ticaretine karışan “erkek” sanatçılar, Antik Efes Tiyatrosu'nda konserler vererek, tüm güzel Ege insanlarının kemiklerini mezarda sızlatıyorsa! 
Devletin polisi, jandar- 


ması mafya babalarının, aralarında çıkan savaşlar- da, babaları koruyan paralı 


korumakla görevli, devletin sahil koruması, Bodrum'da bir süngercinin ölümüne seyirci kalabiliyorsa! 

Ölüm orucuna yatmış insanların acıları bir toplumu on dakika dahi meşgul etmiyorsa! 

Ama o insanlar, 'kahpe felekli' şarkılar söyleyen sanatçıları(!) avuç dolusu paralar dökerek, gözleri yaşlı dinliyorlarsal 

Herkesin "imanı, anası, avradı" Mark ve Dolar olmuşsa! . 

Bir ülkede, ev kirasından, 


Uyuşturucu, silah, kadın ve çocuk ticareti, o ülkenin en fazla kâr getiren uluslararası alış-verişi olmuşsa! 

Bu işlerden kazanılan kara mı kara, pis mi pis paralar, hergün devletin resmi bankalarında aklanıyorsa! 

Gömlekleri göbeklerine kadar açık, sivri topuklu, boynunda, kolunda, elinde altın bileziği, künyesi, yüzüğü, suratında arsız mı arsız sırıtmasıyla gezen erkekler, paranın ve başarının ve egemenliğin simgesi haline geliyorsa! 


değer (!) bacıları, Samsun'da genelevlerin tekrar açılması, sayısının artırılması ve devlet güvencesine alınması için atakta bulunarak, 'kadın hareketine” bir katkıları olduğunu gazetelere çarşaf çarşaf yazdırabiliyorsa. 

Çok ilerici geçinen erkekler bile, ağzını açıp, sorunlarını tartışan, konuşan kadinlara: “Gene tatminsizliğin üstünde. Canın herhalde şey(!) istiyor” diyerek, vücutlarının çok değerli saydıkları bir organlarını gösterebi- 


mizah” örnekleri veriyorlar- sa! 

Askeri yağmalı ülkemizin, gitgide gelişen malya kültüründe erkeklerimize tarihi bir görev düşmekte bana kalırsa: 

Ya atalarının yüzünü kara çıkartmamak için yağmaya, talana ve onun devlet destekli mafya kültürüne sığınmak, uymak, desteklemek ve gelişimine katkıda bulunmak, ya da, insan neslinin dört ayaktan iki ayak üzerine kalkmasından bu yana, kadınların uygarlık, gelişme ve ilerleme yolunda verdikleri savaşa katılmak. 


e Filiz Kardam eşi Ahmet Kar- 
« dam'ı Franklurt'tan ülkeye uğurladı. Filiz Kardam, Özal'a gönderdiği mektupla , basının büyük ilgisini gördü, konunun unutturulmasını önlemede başarılı oldu. 


ARDAMLA 


Erdal ve Balkan Talu Amsterdam'da birarada. Babasının yanında çok mutlu olan Balkan, o uçağa binerken çok üzgündü. 


saklı tuttu 


Türkiye'ye dönen TBKP yöneticilerinin tutuklulukları 
| sürüyor. TBKP Merkez Komi- 
| tesi üyesi Ahmet Kardam ve 
Şeref Yıldız ise hala polisin elinde bulunuyorlar ve kend lerinden sağlıklı bir haber alınamıyor. Ahmet Kardam'ın Eşi Filiz Kardam Başbakana gönderdiği ve basına ilettiği bir. mektupla eşinden haber alamadığını bildirdi. Filiz Kar- 


pa 


THEODORAKİS-KUTLU VE TAŞ oenen Alaattin Taş'dı. Taş'ı Atina'da Theodorakis ve Haydar Kutlu ile bir sohbette görüyorsunuz. 


kargaş 


DGM Savcısı Nusret Demiral, Özal'ın talimatlarına rağmen, tüm dünyanın gözü önünde Kardam ve Yıldız'ı Ankara Emniyet'inde avukat ve yakınlarından 


dam köşe yazarlarına gönderdiği mektupta "Bir çok kereler tellefonla aramama karşın ne Ankara Emniyet müdürlüğünde ne de DGM de herhangi bir yetkili ile konuşma olanağı bulamadım DGM savcısı Ülkü Coşkun eşimin avukatları ile görüşmeyi de reddetti. * Filiz Kardam eşinin sağlığı konusunda ciddi kaygılar duyduğunu belirttiği mektubunda eşinin ve poliste tutulan öteki arkadaşlarının yargı önüne çıkartılmalarını istedi AVRUPA INSAN 
HAKLARINA BAŞVURU Gözaltına alınan ve 


başbakanlığın genelgesine 


karşın (avukatlarıyla görüştürülmeyen TBKP yöneticileri için Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına Acil Müdahale başvurusu” yapılıyor. Bu arada Avrupa parlamentosuna mensup parlamenterler de Özal'â ve hükümet yetkililerine Yazdıkları mektuplarla 


gözaltı olayını kınadılar. 


Strasbourg Barosu avukatlarından ve Demokratik Hukukçular birliği Başkanı Avukat Techel hazırladığı Acil Müdahale Başvurusu"nu 2-Ekim günü İnsan Hakları Komisyonuna verdi.Fransız hukukçu işkencenin sözkonusu olduğu durumlarda Avrupa insan hakları Komisyonunun acil müdahele yetkisi bulunduğunu ve kendisinin bu yetkinin kullanılmasını istediğini belirtti 

KARACA - SAKALSIZ'IN 

BAŞVURUSU 

TBKP Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca ve Genel sekreter yardımcısı Osman Sakalsız Başbakan Özal'a bir mektup ile başvurdular. Karaca ve Sakalsız mektuplarında *Hükümetinizin insan hakları ile ilgil, uluslararası ve bölgesel sözleşmelere imza koyması ve bunları onaylaması özü itibariyle olumlu bir gelişmedir. Ancak, pratikteki uygulamalar hiç de bu sözleşmelere uyulduğunu göstermemektedir. Bu durumda sözleşmeler kağıt üzerinde kalmaktadır." dediler. 

Kafaca ve Sakalsız mektuplarında “gözaltı süresinde 


v 


ve 


Özal, İngiliz parlamenter Balfe'ye 141, 142 ve 163'ün bu meclis tarafından kaldırılamay: cağını söyledi. Özal, milletveki lerinin erken seçim için karar 


alamayacağını da öne sürdü 


BİRARADA 


yöneticilerimize yapılmış ve yapılacak yasadışılık ve yapılacak yasadışılık ve insan onuru ile bağdaşmayan bir uygulama dünya kamuoyu önünde partimiz tarafından en sert şekilde protesto edilecektir" denildi. 
ULUSLARARASI AF 
ÖRGÜTÜ VE KAMPANYA 
25 eylül'de başlatılan 
TBKP ylöneticilerine işkence yapılmasından endişe duyulduğu belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin işkenceyi önleme konusundaki Avrupa sözleşmesini ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini 
1988 de onaylamış olmasına 
karşın işkencenin Türkiye'de yaygın bir uygulama olduğu vurgulanıyor. Af örgütünün kampanya tanıtma yazısında ne TKP ve TİP'in ne de TBKP nin hiç bir zaman teröre başvurmamış örgütler olduğu belirtiliyor. 
ÖZAL STRASBOURG'TA Başbakan Özal Strasbourg'ta parlamenterler ve gazetecilerin TBKP yönheticilerinin karşılaştıkları uygulamaları konusundaki ısrarlı sorularıyla karşılaştı. Özal gözaltındaki TBKP yöneticilerinin avukatlarıyla görüştürülmeleri için talimat 
gönderdiğini ileri sürdü. 141 
142 ve 163 konusunda ise 
günü gelir bu maddeler de 


Frankfurt Hava Alanı'ndan hatu Osman Sakalsız, Fahrettin Filiz 


kalkar diye Konuştu Özal'ın Strasbourg'tal nuşması ise TBKP yöne! 
ri tarafından tepi karşılandı. TBKP yöneti 
Özal'ın konuşmasında 7 
ye'yi güllük gülistanlık gö meye çalıştığını bunur gerçeklerle bağdaşmac belirttiler. TBKP yöneti: işkence uygulamalarının devam etmesinin, TBKI yasal çalışma hakkının 
tanınmaş olmasının, 1 
MK üyesi Kardam ve Yıl hala polisin elinde tutu olmasının ve Kürt ha karşi ayrımcı politik sürüyor olmasının Öz sözlerini çürüten gerçekl duğunu belirttiler. 

TÜRKİYE'DE 

DAYANIŞMA 

TBKP yöneticilerini tuklanması ve Kardar Yıldız'ın hala gözaltında luyor olması Türkiye'd kınandı. Türkiye'ye d TBKP yöneticilerinin : daşları olduklarını belirt kişi ortak bir açıklam TBKP MK üyelerinin he serbest bıraklmasını is ler. 

Ömer Ağın, lihan A 
Selma Atabek, Fatih Ba Vedat Baranoğlu, Me Cinmen, Umur Coşkun, Dicleli, Toygun Eraslan Gülöksüz, Semih Gümü 


parlamenter Bal- 
142 ve 163'ün bu 
afından kaldırılamayaedi. Özal, milletvekil- en seçim için karar ağını da öne sürdü 


Uluslararası Af Örgütü gözaltında tutulan TBKP yöneticileri ne işkence yapıldığı endişesiyle, tüm ülkelerdeki örgütlerine "Acil Eylem "de bulunulması çağrısın 


yaptı 


kalkar diye konuştu Özal'ın Strasbourg'taki konuşması ise TBKP yöneticile- 
„ri tarafından tepkiyle karşılandı. TBKP yöneticileri Özal'ın konuşmasında Türkiye'yi güllük gülistanlık göstermeye çalıştığını bunun ise gerçeklerle bağdaşmadığını belirttiler. TBKP yöneticileri, işkence uygulamalarının hala devam etmesinin, TBKP nin yasal çalışma hakkının hala tanınmaş olmasının, TBKP MK üyesi Kardam ve Yıldız'ın hala polisin elinde tutuluyor olmasının ve Kürt halkına karşı ayrımcı politikanın sürüyor olmasının Özal'in sözlerini çürüten gerçekler olduğunu belirttiler. 
TÜRKİYE'DE 
DAYANIŞMA 
TBKP yöneticilerinin tutuklanması ve Kardam ve Yıldız'ın hala gözaltında tutuluyor olması Türkiye'de de kınandı. Türkiye'ye dönen TBKP yöneticilerinin arkadaşları olduklarını belirten 19 
kişi ortak bir açıklama ile TBKP MK üyelerinin hemen serbest bıraklmasını istediler. ` 
Ömer Ağın, lihan Alkan, Selma Atabek, Fatih Bakan, Vedat Baranoğlu, Mebuse Cinmen, Umür Coşkun, Zülfü Dicleli, Toygun Eraslan, Arif Gülöksüz, Semih Gümüş, H. 


Frankfurt Hava Alanı'ndan hatıra: Şeref Yıldız, Erdal Talu, Ahmet Kardam, Talat Ulusoy, Aynur Osman Sakalsız, Fahrettin Filiz, Mehmet Karaca, Senatör Lederman, Amiral Sangunetti ve Fikret 


Tan İpekçi, Yusuf Kıtı, Gürbüz Özaltınlı, Vedat Pekel,Nurettin Pirim, Adnan Sel., Yüksel Selek, Fuat Vardal adına yapılan basın açıklamasında “Başbakan Özal, Strasbourg'ta komünist partisinin yasallaşmasını engelleyen 141-142 nin kaldırılması için ülke çapında tartışma açılmasını savundu. Komünistler tutukluyken , işkence görürken bu sorun 'nasıl adil bir şekilde tartışılabilir. Devlet adamlarımız artık Avrupa'da başka konuşup Türkiye'de başka işler yapmaktan vazgeçmelidirler.” denildi. 
DGM SAVCISI IÇIN SORUŞTURMA 
Gözaltında tutulan TBKP yöneticilerini avukatlarıyla görüştürmediği için Ankara DGM başsavcısı Nusret Demiral hakkında avukatlar tarafından yapılan suç duyurusu Adalet Bakanı Oltan Sungurlu tarafından uygulamaya konuldu. Avukatların gözaltındaki müvekkilleriyle hazırlık soruşturması aşamasında görüşebilmelerini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı genelgesinden başka Turgut Özal imzalı ikinci bir genelge de yürürlüğe kondu Avukat Hasan Ürel ve Engin Cinmen Adalet Bakanlığı'nın bir süre önce yürürlüğe giren ve avukatlara 


Hayrullahoğiu, 
Demir. 


hazırlık soruşturması aşamasında emniyette bile olsalar müvekkilleriyle görüşme olanağı sağlayan genelgesini uygulamayan Nusret Demiral hakkında yasal işlem yapılmasını isteyen başvurularını Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel müdürlüğüne verdiler. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ise suç duyurusu dilekçesini gerekli işlemin yapılması için Ceza işleri Genel müdürlüğü Şikayet Bürosuna gönderdi. 
Yasalara göre Nusret Demiral hakkındaki soruşturma Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek bir müfettiş ya da kıdemli bir cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek. Daha sonra Hakimler ve savcılar yüksek kurulunca dilekçe incelenecek ve kurulun onayından sonra Demiral'ın ifadesi alınabilecek. 
ÖZAL-BALFE 
GÖRÜŞMESİ 
Ingiltere İşçi Partisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi Richard Balfe Strabourg'da Turgut Özal'la özel bir görüşme yaptı. TBKP yöneticilerine işkence yapıldığı yolundaki kuşkuyu dile getiren Balfe'ye Başbakan Turgut Özal, "Avukatları ile görüştürülmeleri için genelge gönderdim. Merak etmeyin” diye yanıt verdi. 


SAYFA 13 


dişe vardı! 


TBKP yöneticilerinin durumu Avrupa Parlamentosu'nda da tartışma konusu oldu. Fransız Avukat Techel, İnsan Hakları Komisyonu'na acil müdale yapılması için başvurdu 


Özal, Balfe ile yaptığı görüşmede 141-142'in tartışılmasını 163 ile birlikte parlamentoya getrebi ecekleri ni, ancak parlamentoda bır mutabakat sağlanamadığın söyledi. Bu maddelerin şu anda parlamentoya gelse bile seçimlerden sonraya kalacağını belirten Özal, “Bu parlamentoyla bu iş olmaz” görüşünü savundu. Ayrıca “Gündemde seçim de yok!” 
diyen Özal, “Bu milletvekilleri seçim kararı vermez” diyerek kesin konuştu 

Öte yandan, Strasbourg'da Avrupa parlamenterleri, Özal'ın genelgesine rağmen DGM Başsavcısının TBKP yöneticilerini avukatlarıyla görüştürmemesini de değerlendirdiler Parlamen terler, “Nusret Demiral'ın adını biz de duyduk ve Başbakan'ın bu savcıya söz geçiremediğini öğrendik” derken ilginç bir değerlendirmeyi dile getirdiler. 

DÜNYA'DAN 

TEPKİLER 

Avrupa Parlamentosu'nun Danimarkalı Raportörü El- 


guist 


de Strasbourg'da 


Başbakanlığı ve Ankara Em niyet Müdürlüğü'ne telefon ederek TBKP yöneticilerinin 


durumu ile ilgilendi.» 
Yunanistan'da basın TBKP'lilerin Türkiye'ye 


dönüşünü “Tutuklu Demokrasi", “Tutuklamalı Hoşgeldin”, “Kelepçeli Karşılama” başlıklarıyla verirken iktidar ortağı Sol Birlik'in Avrupa parlamenterler Vasilis Elremidis, Mihalis Papayannis, Alekos Alavanos ve Dimitris Desillas Avrupa Parlamentosu başkanı Crespo'ya bir mektup vererek TBKP yönetcilerinin durumuyla ilgilenil mesini istedi. Batı Berlin'de de, SPD ve Alternaüt Ls te'nin Senato Grup Başkanları ile Senato Başkan Yardımcısı Başbakan Turgut Özal'a birer teleks çekerek TBKP yöneticilerinin durumundan duydukları endişeyi dile getirdiler. 


Bozışık yine hapiste 


TBKP'nin 89 yaşındaki yöneticisi Mehmet Bozışık, şimdiye kadar 15 yılını geçirdiği hapisaneye yeniden girdi. 
NOKTA Dergisi'nde yeralan yukarıdaki fotoğrafta (sol 
| başta oturan) Mehmet Bozışık'ı arkadaşları ve polis 
| işkencesinde ölen (sağ başta ayakta) kardeşi Salih 
Bozışık ile birlikte görüyorsunuz 


Sayfa 14 
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Sürrealist akımımın güçlü bir ressamı: 


Salyaclor Dali 


Aydın KARAHASAN 


20. yüzyılın başı her alanda büyük dönüşümler çağıdır Öteki sanat dallarında resim sanatındaki kadar çeşitli akımlar, yeni denemeler, arayışlar, cüretli atılımlar pek yoksa da etki alanları oldukça geniştir. Bu yüzyılın başında sürrealist akım daha çok şiirle resimde kendini gösterdi. 
Fransız şairi André Breton, 1924'te yayınladığı ünlü bildirisiyle (Le manifeste du surréalisme) şiir sanatında ilk gerçeküstücü denemeler görüldü. Şiirdeki bu akıma Aragon, Soupault, Eluard gibi genç şairler de katılmıştı. 
1916'da Tristan Tzara Zürih'te Dada hareketini (Dada-Bewegung) başlatmıştı. Daha sonra "dadaizm" adını alan bu hareket sürrealizmin temelini oluşturur. O dönemin şair ve ressamları akademik kurallara tepki gösteriyorlar, yeni akımların öncülüğünü yapıyorlardı. Münih'te Kandinsky, Jawlensky, Marc, Macke, Klee gibi ressamlar "Blauer Reiter" (Mavi Atlı) hareket içinde örgütlenirlerken soyut sanatın ilkelerini de geliştiriyorlardı. Paris'te Picasso, Ju- an Gris, Brague, Albert Gleizes gibi ressamlar eşyaları kübik ve diğer geometrik biçimlerle analiz edip, resim sanatında gerçeği yeni boyutlarla ifade ederlerken, bu akımdan daha değişik olarak yeni arayışlara yönelen ressamlarla yazarlar da vardı. 
Çocuk dilindeki "da da" sözcüğünden türetilen dadaizim kimilerine göre Fransızca Larousse'un gelişigüzel açılmasıyla ilk rastlanan sözcüğün alınması akıma bu adı vermiştir. Bir grup şair ve ressam Zürih'te ünlü Voltaire Kahvesi'nde toplanıyor, sanatta egemen olan akademik kuralları tartışıyor, daha yeni bir şeyler yaratmanın heyecanıyla eski üslup ve kurallara karşı çıkıyorlardı. O sıralar Cenevre'de bulunan Lenin 1909'da ünlü felsefi eseri *Materyalizm ve Ampriyokritisizm"i yayımlaması kültürsanat tartışmalarına daha da canlılık getirmişti. Cabaret Voltaire'de toplanan sanatçılar şiirde de resimde de şu görüşleri ileri sürüyorlardı. 
İnsan her zaman alışılagelmiş kalı gerçeklerin baskısı altında yaşamak zorunda değildir. 
Çok yönlü bir varlık olan insanın gerçeküstü, zaman za- 


man aklın kurallarından bağımsız (irrationelle) düşler dünyasındaki istekleriyle bilinç altı arzuları vardır. Bu is- tek, arZu, iç tepiler cinsel duygularda daha çok yansır. Bunları gerçekleştiremezse de, bu düşünceler ve düşler insanın kendiliğinden olan (spontaneitât) irade dışı arzu ve düşünceleriyle karışır. Bu düşünceler öylesine kendiliğinden doğar ki, insan bunları istese de frenleyemez; kalıplar kurallar içine alamaz. 
Muhammed'in "insan gözleriyle zina yapar” demesi, Freud'un bu arzuları bilimsel olarak “libidolar” yoluyla açıklaması insanoğlunun bilinçaltındaki karmaşık duyguların bir çeşit su yüzüne çıkmasıdır. Bu zaptedilmez duygular adeta düşsel bir otomatizm yoluyla insanın bilinçaltı, bilinçüstü mekanizmasını hareketlendirir. Bu düş ve hayaller bazen saçma sapan, ipe sapa gelmez şeyler de olabilir. İşte bize gerçekdışı gibi gelen bu otomatik düşüncelerin belirli bir disiplin altına alınmadan doğrudan Şiire ya da resme dökülmesin- den doğan sürrealist (gerçeküstücü) akım şiirde pek değil ama resim sanatında oldukça ilgi gördü. Aragon, Eluard, Breton, Soupault gibi Fransız şairleri şiirdeki sürrealist denemelerinden sonraları vazgeçtiler. Ama resim sanatında Dali, Ernst, Margrit- te, Miro, Duchamp, Chirico, Delvaux gibi sanatçılar bu akım içinde ilgi ile izlenen eserler yarattılar. Anlaşıyış ve bilgi sınırlarımızı zorlarsak, bize kargacık burgacık gibi görünen biçimler, gelişigüzel sürülmüş izlenimini veren 


renkler çok şeyler söyleyebilir, Leonardo "Bilen sever” sözünü boşuna söylememiş. 
Dali 1938 yılında şahsen karşılaştığı Freud'un psikanalizinden çok etkilenmiş, onda bir esin kaynağı bulmuştur. 
Sigmund Freud hastalarında ta çocukluk serüvenlerinden beri bilinaltına itilen arzularını ipnotizma yoluyla su yüzüne çıkartmıştı. Bu ressamların pek çoklarının resimlerinde bizi gerçekdışı dünyada imiş gibi düşler âleminde gezdiren, ancak sınırsız rüyalarımızda yaşayabileceğimiz olayları gözlerimizin önüne seren çok cüretli konular vardır. Şunun resmi yapılır, bunun resmi yapılmaz gibi önyargılar sanatı kendine dert edinen insanlar için hiç bir anlam taşımaz. Hele Dali gibi bir ressamda bütün alışılmış ölçüler, ayl in Kai bir kenara itilir. eğin Dali'nin “Nar Ağacının Çevresinde Uçan Bir Arının Uyanmadan Bir Saniye Önce Yarattığı Düş“ (Bruno Pağliai koleksiyonu, Meksika) ile “Tatmin Olmayan Arzu” (Özel koleksiyon, Paris) adlı tablolarında bilinçaltına itilmiş cinsel isteklerin yansımasını görürüz. Freud sanatı, sağduyu ve toplumun baskısıyla bilinçi altına itilen derin insan içgüdülerinin, yani ölüm korkusu, saldırganlık, aşk gibi kavramların bir süblimasyonu (halitası, buharlaşması) bunların yerini tutan bir olgu saymaktadır. Sürrealist ressamların eserlerinde Freud'un bu tanımına yakin temaların işlendiğini görürüz. Örneğin 


Paul Delvaux'nun “Uyuyan Venüs" (Tate Gallery, Londra), Max Erstin “İnsanların 


j 


Salvador Dalinin sürrealist bir fotoğrafı 


Bundan Hiç Haberi Yok" (Tate Gallery, Londra), Roberto Matta'nın "Mesteden Erotizm” (Museum Of Modern Art, New York), Picabia'nın "Voilà la femme” (İşte kadın), * Parade amaureuse" (Aşk geçidi) adlı tablolarında cinsellik gibi en tabu konular en cüretli biçimde işlenmiştir. 

11 Mayıs 1904'te İspanya'nın Figueras kasabasında doğan Dali, günümüzde en çok tartışılan sanatçılardan biridir. Babası noterdi. İlkokulu doğduğu kasabada okudu. 
Orta öğrenimi de öyle pek parlak geçmedi. Eve getirdiği karneler ana-babasında zaman zaman şaşkınlık yaratırdı. Deli dolu çocukluk ve gençlik yılları geçirdi. Arkadaşlarıyla döğüşür, kızkardeşini tekmeler, iddia üzerine yüksek kayalardan yere atlar, 


“Tanrısal Homer” adlı tablo 


merdivenlerin trabzanlarından aşağı kayarken tepe takla yuvarlanır, acaip oyunlar icadederek çevresindekileri şaşırtmak isterdi. Bir gün bir çocuğun elindeki kemanı parçalayarak, rasim sanatının müzikten üstün olduğunu ispat etmek istemişti. Dikkatleri üzerine çekmek için bu acaipliklerini ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Bir çatal değnek gibi yukarı doğru uzattığı bıyıklarının anten görevi üstlendiğini, onlarla ilhamını gökyüzünden aldığını söylerdi. Güçlü benliği ve bencilliği ile bir sanatçı olmanın ötesin- de "Bügün kendimden bahsettirebilmek için ne gibi bir şeyjanlık yapmalı?” diye çeşitli sorular takılırdı kafasına. Çağdaşları içinde en çok tartışılan sanatçılardan biri de o idi. Kendini dörtdörtlük dahi ilân ederken, karşıtları onu “Faşist, Frankocu, iflâh olmaz bir ırkçı" türünden suçlamalarla kıyasıya eleştirirlerdi. 
Bu suçlamaları hak edip etmediğini daha iyi anlayabilmek için, onun yaşamı ve sanatsal gelişme çizgisinin üzerinde bir parça durmak gerekir, 


Dali daha altı yaşındayken resme olan yeteneğini göstermişti. Odada yere yüzükoyun uzanarak desenler çizer, suluboya resimler yapardı. 
Hakkında ilk biyografiyi yazan Fleur Cowles " Der Fali Salvador Dali" (Dali Olayı) adlı kitabında onun ilk resminin “Truvalı Güzel Helena'nın Portresi” ile "Yusuf'un Kardeşlerini Selâmlaması" adlı 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Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfi adh tablosunda, Gala'yı ve Colomb olarak'da kendisini çizmiş 


olanlarıdır der. Küçük yaşlarda yaptığı bu resimler 19. 
Yüzyıl ustalarının ellerinden çıkmışcasına mükemmel bir titizlikle çizilmiştir. Daha çocukken evlerinin en üst katındaki (o çamaşırlık boşaltılmış, Dali'ye atölye olarak sunulmuştu. Resme olan olağanüstü yeteneğini gören ailesi onu çevresindeki en yakın ressam olan Ramon Pitchot'nun atölyesine vermişti. Yeteneğinin gelişmesini ak için ana- babası hiç 

bir fedakarlıktan kaçınmamıştı. Zaten bütün ailede sanata büyük bir tutku vardı; sanat ve kültür olaylarına da uzak değillerdi. İki oğlan kardeşi müzisyen, bir kız kardeşi opera şarkıcısı, bir diğeri de yetenekli bir İspanyol şairi ile evliydi. Dali'nin deli dolu yaşamı ta ileriki yıllara kadar sürmüş, pek çok erotik fantezilerini tablolarında yansıtmıştır. Bir ara emprestyonist teknikte görünüm = resimleri yaparken daha sonra Rönesans ustalarının işikgölge tekniğine ilgi duymuş, bu üslupta eserler vermiştir. 
Okumaya da son derece meraklı olduğundan, özellikle felsefeye ilgi duyduğundan, Nietzsche'nin “Zerdüşt Böyle Dedi"adli eseriyle Voltaire'in “Felsefe Sözlüğü" hiç elin- den düşürmediği kitaplardı. 
Daha sonra Kant'a merak sardı. Hiç bir şey anlamadan okuduğunu kendisi söyler. 
Onun "Saf Aklın Eleştirisi"ni okuduktan sonra a ama gereksiz bir ap” hükmüne varır. Spinoza ile Descartes'in eserlerine de ilgi duyar. Lise eğitimi pek parlak geçmeyen Dali'nin okuldan kaytarmak için sık sık bronşit 


olduğunu, sürekli burnunun kanadığını bahane ederek öğretmenlerinden izin koparıp evde resim yaptığnı yazar Fleur Cowles. 

Ailesi, resim sanatı ile hayatını kazanabileceğine pek 


istemez. O da babasını * Hiç olmazsa resim öğretmenliği yaparım” gerekçesi ile ikna edip Madrid Güzel sanatlar Akademisi'nin giriş sınavlarını parlak bir başarı ile kazanır. 
Akademi'de öğrencileri sanat konusunda bir tartışmadan dolayı öğretmenlerine karşı ayaklandırınca, “bir yıl” okuldan uzaklaştırılır. Baba ocağı Figueras'a dönüşünde “anarşi” ile "monarşi"yi birbire karıştıran gelişigüzel bir nutuk attığından tutuklanıp bir ay kadar "içerde" kalır. Madrid'te 


akademiyi bitirdikten sonra 1927'de henüz yirmiüç yaşında iken Paris'e gelince ünü pek yaygın olan yurttaşı Picasso'yu atölyesinde ziyaret eder. “Bak, Louvre'u gezmeden önce sana geldim” deyince Picasso'nun verdiği yanıt ilginçtir: “Çok doğru yaptın!" 

Dali genelde sürrealist akımın bir numarali temsilcisiyse de empresyonizmden fütürizme, klasizmden romantizme, ışık-gölge tekniğinden kübizme, dadaizmden taşizme kadar pek çok akımları denemiş, bu üsluplarda da tablolar yapmıştır. Ama genelde sürrealist bir ressam olarak kalmıştır 

Paul Eluard ile karısı Gala 1929'da Dali'yi Cadaguaes'taki atölyesinde ziyarete gelirler. Gala sanat tutkunu Rus asıllı bir kadındır. Atölye- de Dali'nin ‘sadece resimleri- ne değil kendisine de vurulur. 
Elvard'dan ayrılıp Dali ile evlenen Gala, beraberce ömürlerinin sonuna kadar mutu bir evlilik sürerler. Dali karısı Gala'ya şükranlarını belirtmek için “Bir deliden bir dahi yarattı" der. Mevzun vücutlu bir kadın olan Gala, ressamın pek çok eserlerin- den çıplak modellik etmiştir. 
Örneğin "Leda ile Kuğu" (Özel koleksiyon, İspanya), “Çekmeceli Çıplak" (Art Institute of Chicago), “Tanrısal Homer” (Özel koleksiyon, Ispanya) gibi tablolarında Gala sık sık çıplak görülür. Kendinden başka ressam tanımayan Dali, yalnız Vermeer ile Velazguez'e hayrandır. Onlardan esinlenerek Vermeer'in o ünlü fantastik ressam kıyafeti ile kendine göre bir kaç yorumunu yapmıştır. Dali, konularındaki motifleri bir fotoğraf makinasının çekebileceği kadar titizlikle işler, ama bunları klasik kompozisyon kuralları içinde değil, tamamen kendine özgü bir üslupla ele alır. Bu yüzden onun eserleri için “elle yapılmış fotoğraflar” deyimini kullanır 


Ünlü "Balık Avcıları” isimli tablosundan bir detay 


bazı eleştirmenler. Sürrealist ressamlar onu fazla klasik bulduklarından bir ara kendi gruplarından çıkarırlar. Resimlerinin yanında şiir ve denemeler de yazan Dali'nin yir- mi iki kitabı vardı. Bunların en ünlüleri "Un Chien Andalou”, (Endülüs Köpeği) ile "L'Age d' Or" (Altın Çağ) adlı olanlarıdır. Bu eserlerin filmleri de yapılmıştır. Kendisi monarşist olduğu halde bölgesinde FKP yayın organı L'Humanit6"nin tek sürekli okurudur. Hem ressam hem yazar, hem dramaturg , hem şair, hem heykeltraş, hem de sinemacı olan Dali çağımızın en ilginç tiplerinden biridir. Stern dergisi onunla yaptığı bir konuşmada çağdaş sanatın bir dehası mı yoksa bir dolandıncısı mı; bir peygamberi mi, yoksa bir şarlatanı mı? olduğunu araştırmakta idi (Bkz Stern, Nr.51, Yıl: 1979) Kendini 

den söz ettirmek i için Dali'nin yapmayacağı şey yoktur Ünlenmek için Zemzem kuyusuna işeyen adamla Diana tapınağını ateşe veren "Herostratos”tan daha beceriklidir. "İnsanların budala yerine konuldukları zaman meraklarının daha da fazlabaştığını deneyerek öğrenim” der Dali. Dünyanın belli el müzelerinde ve özel koleksiyonlarında yer alan tablolarının bazıları şunlardır: “Piyanoda Lenin'in altı görünümü” (Centre Culture Pompidou,Paris) "Wilhelm Teli Bilmecesi" (Moderna Museet, Stockholm), "İç Savaşın Önsezisi" ( Museum of Art, Philedelphia), “Güneşin Sofrası" ( Art Galery, Bringthon), “Sonsuz Bilmece” (Özel koleksiyon, New York) * Savaşın Çehresi" (Boymans Museum, Rotterdam- Hollanda), "Picasso'nun Portresi” (Özel koleksiyon, New York), “Balık Avcıları” (Paul Ricard Vakfı), “Son Akşam Yemeği-La Çena” (National Gallery of Art, Washington) daha bir çok müze ve özel koleksiyonlar- 


da. 

23 Ocak 1989'da Barcelona yakınlarındaki Figueras kasabasında öldüğü zaman resim sanatından kazandığı geride kalan 300 milyon doların üstündeki servetini, mirascısı olmadığından İspanya'ya bıraktı. Çok para canlısı olduğundan (Bunu itiraf etmekten çekinmez, "Herkes gibi ben de parayı çok severim” der), İspanyolca'da dolar hırslısı anlamında ona "Avida Dollars” derler. Bu anagramı, kendi adının harflerinin yerlerini değiştirerek André Bretonyapmıştır. Resim sanatıyla hayatını kazanabileceğine pek ihtimal vermediği için onu Akademi'ye göndermek istemeyen babası, dünyaca ünlü bir ressam olacağını ve çok da para kazanacağını önceden bilseydi ne derdi acaba? 


Sergi açıyor 


isma Çoban'ın Karakalem ve Tahta baskılar- dan oluşan kişisel sergisi 
3 - 28 Ekim tarihleri arasi- 


Moers'te Şehir Kütüphanesinde açılacak olan sergiyi salı ve cuma günleri saat 11-19 arasında, cumartesileri de 10- 
13 arasında gezebilirsiniz. 


Molla 
Demirel fotoğraf 

sergisi açtı 

18- 30 Eylül tarihleri arasında Münster'de açılan resim sergisi * Biz de Federal Almanya'da yaşıyoruz"du. Yabancılar Haftası çerçevesinde düzenlenen sergi büyük İlgi gördü. 


Yabancı aileler konulu 


açık oturum 


Ludvigshaven Halkevi bu kez de, 30 Eylül günü, Yabancı ailelerin uyum sorunları konulu bir açık oturuma öncülük etti. 
SPD'den Dr.Hans Bardens, CDU'dan Marieluise Palm, Yeşillerden Anneliese Mausch ve FDP'den Harald Glahn'ın katıldığı açık oturum Ludvigsnaven Gençlik evinde yapıldı. 

Acık oturmdan sonra yapılan uluslararası bir kültür şenliğine, İspanyol, Yunan şarkıcıları, müzik grupları katıldı. Ayrıca Laif Durlanık da sıla türküleri söyledi. 


nda Moerstte açılıyor. 


Sayfa 16 


Özkan Mert ve "Dünya Çarpıyor Yüzüme" adlı şiir kitabı üzerine 


Şiirle yeniden doğmak 


Nezir AKAT /İsveç 
60'lı yılların genç gın kuşağından gelen Özkan Mert'in şiirleri, 27 yıllık uzun ve karmaşık bir sürecin ürünüdür. Özkan Mert gençlik yıllarında, şiirlerinden de anlaşılabileceği gibi, sıcak bir delikanlıdır. “Kuracağız herşeyi yeniden” adlı yapıtıyla şiir dünyasına açılıyor. 
Yüreği değişmekte olan dünyanın oheyacanıyla gümbür gümbür atan şairin düşüncelerini, daha o günlerde “dünyaya bir sataşmadır” sariyor. “İkinci Yeni"yi reddeden şair, "Şiiri, ana rahminden çıkarılan bir çocuk gıbı yaşamdan, yaşamın diyalektiğinden doğurmaya” çalışıyor 

Özkan Mert, dünyaya, yaşama ve bütün güzelliklere aşıktır. Onun için her yeni şiire başlangıç, yaşama yeniden başlangıçtır. Yarattığı her yeni kelime ile yeniden doğar gibi sevinmekte, yaşama yeni bir ruhla sarılmaktadır. Ve bütün bu aşık olduğu güzellikleri, sadece kendisi için değil, insanlık için arzulamaktadır. 

Özkan Mert kavgacı ve, ateşli bir ozandır. Şiirlerinde, kurulu düzenle uzlaşma yerine kavgayı seçiyor. "Kuracağız herşeyi yeniden” adlı yapıtı yasaklanınca umutsuzluğa düşmüyor. Aksine şiire yeni bir umutla sarılıyor. Umudunu, beklentilerini de," Ve güzel düşlerim var dünyadan” diyerek ifade ediyor. Umudu sadece düşlerde tükenmiyor, kan ve zulüm dünyasına karşı öfkesini adeta haykırıyor: 

“Ayakta tutan öfke büyüyor / Fırlıyorum odamdan / Asfaltlara koşuyorum / Parklara ve her yere / koşuyorum / koşuyorum.../ Dudaklarında / ruj yerine / kan taşıyan / kadınlarla yürüyorum / yürüyorum / yürüyorum / yürüyorum / dünyayı protesto ediyorum" diyor 

Şair, akıcı ve sesli bir yaşamın peşinde koşuyor, koşuyor da ne kelime, uçuyor adeta. Her bir şiiriyle yaşamı yeniden yakalıyor, sırlarını çözüyor ve avuçları arasına alarak, bir yudum su gibi içmek istiyor. Yaşam kavgasında yenik düşmemek için direniyor. İlerlemek, uzaklara, çok uzaklara gitmek istiyor: 

* Yeni hayatlar tanımak istiyorum / uzak ülkelerden..." diyerek tüm benliğiyle dünyaya açılmak istiyor. 

Yaşama bakış açısını, "Hayatımızdan” adlı şiirinde şöyle dile getiriyor: 

“ Arkadaş: / havaya sıkılı / bir yumruk gibi / yaşamalı insan” 


İsveç'te yaşayan ozanlarımızdan Özkan Mert 


Bundan sonraki süreçte yurtdışına çıkan ozan, çalışmalarını buradan sürdürüyor. “Yeni hayatlar"la tanışıyor. “Yaşam ve her şey benim şiirimin hammaddesidir" düşüncesi ona bu uzak diyarlarda güç veriyor. 
“Kırlangıçlar - Kırlangıçlar” (1978), "Irgat oğlu Atçalı Kel Mehmet” (1980), “İşte hayat, işte ölüm ve tarih” (1986), “Stockholm'de mavi saatler” (1987) ve 1988'de toplu şiirleri olarak yayınlanan “Dünya çarpıyor yüzüme" adlı eserleriyle adını duyuruyor. 

“Yenilmek yok / kazanacağız / kazanacağız / mutlak” (Ve hayat ne kadar kısa sevgilim adlı şiirinden) diyen Mert, uzaklardan ülkesine seslenirken, evrensel değerlerle, ruhu ve ülkesi arasında şiirinden bir köprü oluşturmayı başarıyor: 

~“ Ellerim her yere / Makineli bir tüfek gibi uzanıyor” derken, bütün halklara dostluğunu da dile getiriyor. Şairin bir kulağı Vietnam'dayken bir kulağı Latin Amerika'dadır. O, "Vietnam'da / Orta Doğu'da / Latin Amerika'da * özgürlük isteyen "Çılgınlarla" birlikte- 


dir. 

Özkan Mert ülkesinin “Mavi saatleri"ni özlemekte, bir dost, bir sırdaş ile bardak tokuşturmanın zevkini, sarhoşluğunu iliklerinde hissetmektedir. 

Günümüzün sorunlarına çağdaşça yaklaşan Ozanın şiirlerinde, barışçıl, özgürlükçü ve adaletli bir dünya özlemini görmemek mümkün değildir. "Kara öfke geliyor”adlı şiirinde kara derili insanların ırkçılıkla mücadele günü olan 21 Mart'ı selamla- 


yan ozan, öfkesini, sevincini, özlemini rengarenk kelimelerle süsleyerek şiirleştiriyor. 

Ozan, “Şiir benim dünyayla bütünleşmemdir” diyor. 


Tavırlarıyla dünyanın köklü değişimini gerçekçi ve akılcı bir dil ile ifade eden, Şiiri, doğaya, yaşama ve insana karşı tavır alma bilinciyle ele alan Özkan Mertin şiirinde 


iyorum. 

Bu eksiklik sadece Özkan Mert'in de değildir. Kanımca, büyük ozan Nazım Hikmet'ten, bir zincirin halkaları gibi geniş Türk aydın, şair ve yazarlarının bir eksikliği olarak ortaya çıkıyor. 

Geniş anlamıyla bu yelpazede yer alan Türk aydınının “Eli bir makinalı tüfek gibi her yere uzanır" ken, elinin ucuyla dahi olsa, mazlum Kürt halkına yetişmiyor. En azından diğer halklar gibi kendilerine yakın, hatta daha da yakın olmasına rağmen. 

Örneğin, 21 mart ırkçılıkla mücadele gününden söz edilirken, Newroz unutulabilir mi? Ama çoğu kez unutuluyor. Geniş anlamıyla Türk aydınına ve özelde Özkan Mert'e "Dünyada Kürtler de vardir” demek istiyorum. 
Barışı, adaleti, özgürlüğü, bütün halklarla yaşamayı, sevinci, acıyı ve mücadeleyi “Özgürlük çılgınlarıyla” paylaşmayı vazgeçilmez bir ilke olarak gören Mert'i “Ayrılıkçı ve dağlı Türklerle de” görmeyi içten arzuluyorum. 

Evet, Özkan Mert'in “Dünya Çarpıyor Yüzüme” adlı kitabını okumalıyız diyorum. 
Ama sesli olsun. 


6 Ekim 1989 


Bir kitap ve bir yazar 


"Bir uzun yol'cu 


Ali ARSLAN 


Fakir Baykurt en sonunda bir şiir kitabi yayınladı.Kitap "Bir Uzun Yol” adını taşıyor. Almanya'nın Oberhausen kentinde bulunan Ortadoğu Yayınevi tarafından yayınlanan "Bir Uzun Yol” Abidin Dino'nun desenleriyle süslü yetmişin üzerinde şiirden oluşuyor. Fakir Baykurt'u her ne kadar romancı olarak tanıyorsak da , ozanlığı hiç de şaşırtıcı değil. Yazın yaşamına şiirle başlamış çünkü. Daha Köy Enstitüsü yıllarındayken yazmış ilk şiirlerini. Daha sonra da bırakmamış, eli erdikçe yazmış, zaman zaman gazetelerde, dergilerde yayınlamış. 


Şiir kitabının adını oluşturan üç kelime onun yaşamının özeti gibi,sanki üç kelimeyi yaşamının üç köşe taşı olarak koymuş başlığa. Bir uzun saaja o, Hakkı Tonguç'un özlediği insan tipidir. Anadolu bozkırının aydınlanmış oğlu, aydınlanmış ama kökünden kopmamış köylü. Almanya'da bile e kökten filiz veriyor. Anadolu geledinazoru. Ruhr bölgesinin derinliklerinde iz birakacak. O kadim şapkalı resmini, bundan yıllarca sonra, sırf onun yüzünden adını değiştirmemiş bir Türk çocuğu, artık birer müze haline gelecek olan maden kuyularının derinliklerinde görürse hiç şaşmamalı. Oralarda da yeri olacak. 


Yoksullara tepeden baktığı görülmemiştir, aralarına karıştı mıydı onlardan biridir. Yoksulluğun çocuğudur. 
Yaşama kendi penceresinden değil, yoksulların penceresinden bakar. Yazılarını da o pencereden bakarak yaasının geceni budur. Ka-Do sekterliğe anas. Bir Bambacının değil, ardında domuz damları örerek tedbirle ileri madencinin karakterini taşır. Romanlarında olduğu gibi şiirlerinde de bu anlayış vardır. Güzel geleneklerimizi sever. 
köylerimiz içinden çıkıp gelirken onların güzel geleneklerini birem birem toplayıp torbasına doldurup da gelmiş. 


iki tane domates koyar. 

Şiirlerinde de yoksullarımızı anlatıyor. Ruhr bölgesinin madencilerini, kendi cennetini terkederek endüstrinin cehenneminde karın doyurmaya çalışan insanlarımızın duygularını dile getiriyor. Onlarla birlikte üzülüyor, onlar için çırpınıyor. 


Fabrika bacaları arasında, duman altında Yeniden bulup haksızlık aylarında yitirdiğimi Birikmiş özlemlerle, hem de hınçla Karatahta başında ders verirken 

Geçmişi yaşadım inciden saniyelerde (5.29) 


Şiirlerindeki dili de romanlarıpdaki dili gibidir. Uzun öğretmenlik yıllarında Anadolu bahçeleri! 
miştir. Dilimize katkısı büyüktür. Avrupa maden ocaklarından da dilimize bir Şi latımı karakterine uygundur. Haykırmaz, öğreticidir: 


İnsanlar akıllı yavrularım Dinleyin güneş babanızı son kez Bin yıllardan, uzun 

Sürünüp, emekleyerek geldiniz. 


Bırakın çılgınlığı diyorum size Başınızı ellerinize koyup düşünün Güneş babanızı dinleyin son kez (s.85-86) 


Bundan sekiz yıl önce Almanya'ya geldi. Bu arada başından neler geçti bilemiyorum. Yalnız ale piar k çok üzüldüğünü, birazcık da küstüğünü biliyorum. Burada da üretmek için yoğun çaba gö: ama bir türlü eski çizgisini tutturamıyordu. Dili tutuktu, anlatımında güneş ışıkları parlamıyordu. 


Bence yeni çıkardığı şiir kitabıyla özellikle dil bakımın- dan yeniden eski günlerin parlaklığına ulaşmış gibi. 


6 Ekim 1989 


Atlantik'te HUGO dehşeti 


V Atlantik Okyanusunu boydan boya geçen ve Karaiplerden Kalifornaya'ya kadar pek çok yeri yerle bir eden "HUGO" çok can aldı 


“HUGO” geçtikten sonra ardında küçük birer 'Hiroşima' kaldı. 


HUGO, Güney Karolina'da Charleston'a gece yarısına- çok kısa bir zaman kalmışken saatte 135 kilometre hızı ve oluşturduğu dev dalgaları ile ulaştı, Ardından geçen saatler boyunca cehennemi andıran 
Güney Karolina sahilleri 35 
yıldan beri böyle büyük bir fırtına yaşamamıştı. 

Bu yüzyıl içinde Amerika 
kıtasına ulaşan en güçlü 10 
fırtınadan birisi olarak belirlenen HUGO'nun Güney Karoli- 


na'da yol açtığı hasar büyüktü gerçi büyük olmasına ama, Karaib adalarındaki ile karşılaştırılınca o kadar da değildi. 


Afrika'nın düşük basınçla batı kıyılarından çıktı HUGO yoluna. Tropik hava akımları ile güçlenerek Atlantiği geçti, ve saatte 150 kilometre hızla yol alan bir fırtınaya dönüştü. 
İlk önce Güney Kanada'yı şöyle bir yokladı, sonra garip bir kavis çizerek, Karaip ada- 


larına yollandı. Guadeloupe, Monserat, St. Croix, Porto Ri- ko yolunu izledi. Bu bölgeyi cehenneme çevirip, 30 kadar kişinin ölümüne 150 binden fazla kişinin ise evsiz kalmasına, toplam olarak da 2 milyon dolar hasara yol açtıktan sonra, yenidem güçlenerek, Güney Karolina'ya Charleston'a doğru yola çıktı. Buraya ulaşan dev dalgalarının etkisi Kuzey Karolina sahilerini bile etkiledi pek çok yapı yerle bir oldu, 11 kişi öldü 

Karaip adalarında yol muazzam zarar ve kaybının ardından Güne rolna sahillerine doğru, gde rek artan bir hızla yol alan HU GO'nun bu yolculuğu 3 gün sürdü. Bu arada ise sahil koruma yetkililerine adeta önlemler almaları için zaman tanımıştı. Ancak o kadar kuvvetli ve acımasızdı ki, hiç bir önlem fayda etmedi. Son olarak Güney Karolina'yı kasıp kavuran HUGO, yoluna kuvvetli bir tropik rüzgar olarak Batı Virjinya, Pensilvanya ve New York güzergahı üzerin- den devam etti, Kanada'ya yağmurlarını bıraktı ve sona erdi. Ancak tahribatı uzunca süre akıllarda kalacak. 


| KAMBOÇYA | A i 
Vietnam birlikleri gidiyor, ; yla bana dala 


Vietnam askerleri geri çekiliyor: Kamboçya'da daha çok kan dökülecek mi? 


On yılı aşkın zamandır Kamboçya'da bulunan Vietnam askerleri geçtiğimiz yıl yapılan açıklama uyarınca Eylül ayının son haftalarında ülkelerine geri dönmek üzere yola çıktılar. 

Bü arada, Vietnam askerlmerinin geri çekilmesi bir yandan devam ederken, diğer yandan da Phnom Penh hükümeti ile direnişçiler arasında gn alan çarpışmaların da yoğunlaştığı belirtiliyor. 

KIZIL KMER HATTI 

Phnom Penh hükümeti- nin geleceğinin toplam olarak 450 bin kişilik orduya ve 


yerel olarak silahlandırılmış bulunan 100 bin kişilik milis kuvvetlerine bağlı olduğu ifade ediliyor.Başkent'in Güney doğusunda Kızıl Kmerler'in “kızıl halka” adında bir savunma hattı oluşturdukları bildiriliyor. 
HÜKÜMETİN BAŞARISI 
Bu arada, Kamboçya'da görev yapan kimi diplomatiara göre Başbakan Hun Sen ve hükümeti halk arasında oldukça popüler. Bu kaynaklara göre Hun Sen hükümeti özelikle politik ve ekonomik çalışmalarında, -reformlar- da, ekonomik liberalleştirmede, Budizmi ve ulusal dini 


düzenlemede başarılı. 
HALK KORKUYOR 


Başkent'te yaşayan halkın çıkması muhtemel bir çatışma ihtimaline karşı yiyecek stoğu yaptığı ve daha şimdiden pirinç fiyatlarının yüzde 10 oranında artış gösterdiği saptandı. 

Kamboçyalılar 20 yıldan uzun zamandır devam eden anlaşmazlıkların sonuçlanmasının, silahlı çatışmalarla değil, ancak politik yollarla ve tartışmalarla çözümlenebileceğinin artık anlaşılmış olmasını umuyorlar. 


Sayfa 17 


Bush-Şevardnase Zirvesi ve Miri Milletler Genel Kurulu 


ardnase Beyaz Saray da els suşıra 


rken 


“ Kimyasal 
Silahlara veda ! 


V Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma yapan 
Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnase'nin 
Kimyasal silahlarda toptan bir yoketme- ye gidilmesi önerisi olumlu karşılandı 


Amerika Birleşik Devletleri- nin Wyoming eyaletinin dağ i le ünlü Hole 


len Amerikan ve Sovyet Dışişleri Bakanları Baker ve Şevardnase'nin görüşmeleri- nin son derece olumlu bir havada geçtiği bilirtildi. 

Sovyet Dışişleri Bakanı, Baker ile görüşmesinin ardından New York'daki Birleşmiş Milletler toplantısına katıldı. 

Şevardnase, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Sovyetler Birliği, ABD ile birlikte, bir adım daha ileriye giderek, kimyasal silahların yasaklanmasına İlişkin çok taraflı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasından önce kimyasal silah stoklarını yok etmeye hazırdır"dedi. 

SOVYET ÖNERİLERİ 

Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnase'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı önerilerden bazıları ise şöyle: 

* Kimyasal silahların üretiminin durdurulması 

* Karşılıklı olmak şartıyla, dünyadaki kimyasal silahların yokedilmesi yönünde bir adım olmak üzere, Sovyetlere ve Amerikaya ait tüm kimyasal silahların yok edilmesi veya radikal biçimde azaltılması. 

* Hiçbir koşul altında kimyasal silahların kullanılmaması, kullanımının yasaklanması. 


DEN 


\\ 


Eduard Şevardnase 


* Kimyasal silahların Oretminin sıkı biçimde denetlen- 


mesini saaye bir kuru- 


mun baş riya 

TEPKİLER 

Amerikan Başkanı Bush' un bir önceki gün yaptığı konuşmada Sovyetler ve Amerika'nın karşılıklı olarak kimyasal silah stoklarını % 86 
oranında azaltmaları önerisi ve ardından Şevarndase'nin önerileri tüm batılı diplomatlarca “olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirilirken, Fransa Dışişleri Bakanı Dumas, kimyasal silahların kullanımının tamamen yasaklanması ve denetlenmesi için gerekli anlaşmaların biran önce yapılmasını istediklerini belirtti. 


Kimyasal silahların kullanımının yasaklanması ve üretiminin durdurulması önerileri İsrail Başbakanı İsak Şamir tarafından da olumlu karşılandı. Ancak, İsrailli uzmanlar kimyasal silahların Ortadoğu'dan kaldırılmasının sorun yaratabile- ve iddia ediyorlar. 

yandan, ortak bir bildiri yayınlayan ABD ve SSCB Lübnan'da şiddete son verilmesini isterken, iki dışişleri Bakanı da Lübnan sorunu konusunda politik bir çözümün bulunamamış olmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. 


> 
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Onlar ölürse biz de 


Yaşamınız ve kaderiniz Güney Amerika bağlarına veya nadide bir Madagaskar çiçeğine bağlı olsaydı, bu bağların ve çiçeğin varlığını devam ettirebilmesi için çaba harcârdınız 


Eğer bu bitkiler yok olma tehlikesi ile karşı karşı ise onları korumak için harekete geçerdiniz. 


© BİTKİLER HER 
DERDE DEVA 


Pek çok hastaya yapılacak ameliyatın geleceğinin Amazon bağlarında yetişen Chondrodendron tomentosum adlı bitkiye bağlı olduğunu biliyor musunuz? 


Ya da her 5 çocuktan 4'ünün yaşamını /eukae- mia'ye ve pembe renkli Cezayir Menekşesinden elde edilen ilaçlara bağlı olarak sürdürdüğünü ve bu ilaçlara şükrettiğini duymuş muydunuz? 

KALP HASTALARI VE 

YÜKSEK TANSİYON İÇİN 


Kalp hastalığı çeken milyonlarca insan yaşamlarını yüksük otundan elde edilecek ilaçlara bağlamış durumda. 
Çünkü bu çiçek, kalp atışlarını düzenleyen digoxin içeriyor. 

Çağımızda pek çok kişi Hiper tansiyondan şikayetçi. Hiper tansiyon ve yüksek kan basıncından şikayeti olanlar sağlıklarını koruyabilmelerini Hindistan'da yetişen bir tür lohusa otu'ndan elde edilen şuruba borçlular. 


Fans 
Ww, 


AİDS'DEN BİR ADIM 

DAHA UZAK 

Yıllardan beri pek çok yayın organında Amazon nehri çevresindeki yağmur ormanlarının yok olma tehlikesi gerçekleşirse karşılaşılacak büyük sorunlar yazıldı uzun Uzun. 
Bir Amazon bitkisi daha sağlığımızı çok yakından ilgilendiriyor 

Amazon Meşesi özünün, proteinleri pıhtılaştırma özelliği, AİDS hastalığının tedavi yöntemlerinde bilim adam- 


“nu elindekileri çok hoyi doğayı. Çevre kirlenmesiydi, 


kullanıyor. Öncelikle de lim değişikliğiydi, tarım alanı 


açmak için ormanların kesilmesiydi derken yavaş yavaş 


yaşamsal gereksinimlerin karşılandığı pok çe çok bölge, - Önümüzdeki 


© örneğin Amazonlar- yok olmaya 


iyıllar- 


iyor. y karbondioksit gibi gazların atmosferdeki birikimi beklen 


ikl gi değişikliklerin daha ciddi. AA varmas 


gerekli pek çok bitki de yok olacak. 


larına büyük yardımlarda bulunuyor. 


Ameliyat sırasında rahat rahat uyuyan ve rahat rahat nefes alan her hasta, adam otu, ban otu ve alıç'tan elde edilen scopolamide adlı ilaça teşekkür bo 

KANSERE KARŞI 

Akciğer , böbrek ve yumurtalık kanseri tedavisi, Amerika'da yetişen bir tür elma olan Podophylum peltatum adlı bitkiyle yapılıyor. 

Çok önceleri Kızılderililer bu bitkiden siğilleri iyi etmekte yararlanırlardı. 


GEBELİKTEN 
KORUNMAK İÇİN 


Eğer özellikle sıcak iklimler- de yetişen Hint Yer Elması adlı bitki olmasaydı, hamile kalmak istemedikleri için hap kullanan kadınlar bu olanaktan yoksun kalacaklardı. 
Çünkü, bu yer elması (yumru demek daha doğru) hamileliğe karşı kullanılan hapların temel maddesi olan diosge- nin içeriyor. 

Peptik ülser meyan kökünün mavi taç yaprakları ve kahverengi çanağından elde edilen carbonoxalon adlı ilaç ile daha hızlı tedavi edilebiliyor. 

Aramızda en sıhhatli olanlar ve hastalanmayanlar bile zaman zaman keçisakalı ve söğü kabuğundan elde edilen ve bugün adını aspirin olarak bildiğimiz ilacı kullanırlar. 

Hangi hastalıklara iyi gelen ilaçların elde edildiğini de belirterek sıraladığımız bu 13 
bitki milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor veya hiç ol- 


Zerrin ŞENESEN 


mazsa kolaylaştırıyor bitkiler doğada bulunan kaynaklardan sadece birkaç tanesi. Doktorların reçetelerinde yer alan ilaçların yarısına yakını bu bitkilerden elde ediliyor. 


Bu tıbbi 


ONLAR ÖLÜRSE, BİZ 
DE ÖLÜRÜZ! 


Günümüzde varlığını sürdüren 250.000 çeşit çiçek açan bitki olduğu tahmin ediliyor. Buna ek olarak on binlerce adı bilinmeyen tür daha olduğu da tahminler arasında. 
Adi bilinenlerden yalnızca 5.000 tanesi tıbbi alanda kullanılıp kullanılamayacaklarına ilişkin testten geçirilmiş. 
Yüzyılımızın felaketi olan doğal kirlenme sonucunda insanların yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri için en önemli kaynaklardan biri olan bu tıbbı malzeme elde etme kaynakları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. 

İnsanlığın en önemli ve acil görevlerinden birisi de yemek yemek uyku uyumak kadar bu bitkileri ve tüm doğayı korumak için aktif çaba harcamak 


TÜM DÜNYADAKİ 
TÜRLERİN YARISI 


Tüm dünyada bilinen bitki türlerinin hemen hemen yarısı Amazon'daki yağmur ormanlarının nemli ve ilik iklimini 


seçmişler yaşamak için. 

Amazon ormanlarının her 
10 kilometre karesi 2.200 tür 
bitkiyi barındırıyor. Bu bitkiler arasında çok sayıda kısa boylu liken ve sayısız mantar türü 
bulunuyor. Bunlar arasında 2 
cins mantarın ürünü olan Cyclosperin son on yıldır organ nakli ameliyatlarında mucizeler yaratıyor. 

Diğer gezegenlerde yaşayan canlılar Mavi Gezegende yaşayan canlıların 


“üzerinde yaşadıkları ve ken- 


dilerine sonsuz olanaklar sunan bereketli gezegenlerine karşı ne kadar acımasız davrandıklarına bakıp bakıp şaşıyortardır herhalde 


TAHRİBATIN SONU 
NE ZAMAN GELECEK? 


İnsan oğlu yağmur ormanlarını yok ediyor. Hem de inanılmaz bir süratle, bir dakikada 40 hektar ormanı tahrip ederek! Bu miktar yılda Avurturya'nın yüzölçümü kadar bir alana ulaşıyor. 


Her gün kirlenme ve tarım alanları kazanmak için buldozerlerle yıkım sürüyor. 
Sayısız»kuş, sürüngen, böcek yaşamı yok ediliyor. 

Her gün bu katliamın ortasında 5 bitkinin soyu tükeniyor. Bilim çevreleri, kansere, AİDS" e ve çağımızın diğer tehlikeli hastalıklarına karşı hangi silahların etkili olacağını biliyorlar. Ve çevre korumacılar, giderek daha yüksek sesle "Eğer bitkiler ölürse biz de ölürüz!" diye sesleniyorlar. Bu konuda çalışmalar yapan pek çok kuruluş var. Yağmur ormanlarının , bitkilerin korunması amacıyla yürütülen yüzlerce proje var. 
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ölürüz! 


İklim 

değişiyor 

Yer kürenin ısındığı ancak 1988'de saptandı. 
Hansen ve arkadaşlarının araştırmalarına göre, dünyanın isısı 1960'dan beri 0.5 ile 0.7 santigrad derece arttı. En büyük artış ise, son onyıl içinde yaşandı. Ancak bu artış 


düzenli olmadığına göre, tek nedeni sera gazları 


olamaz. 

Örneğin 1940-65 yılları arasinda isi tutan gazların artmasına karşın dünya ortalama ısısında düşüş gözlemlendi. 

0.5 derecelik farkın önemsiz olduğunu sananlara şu kisa açıklamayı yapalım; "Yazsız yıl" olarak anılan 1816'da yerküremizin ortalama ısı düşüşü de 1 derecenin 


Mi ancak New ngla N 


ayında don olaylarına yol açmış ve tarım ürünlerini mahvetmeye yetmişti 

Isınmanın hızlandığını gösteren başka "belirtiler de var. Alaska ve Kanada'nın Kuzey Buz Denizi'ne bakan kısmında devamlı don altında kalan toprak alt tabakasında ısısı son yıllarda arttı, Kanada göllerinin ortalama ısısı da arttı. Ayrıca, Antartika kıtasını çevreleyen deniz buzunun yıllık maksimum düzeyi ise düştü, 

Klimatoglar en büyük ısınmanın kışın yüksek enlemlerde yaşanacağını sanıyorlar. Bu enlemlerdeki ısınma diğer enlemlerdekinin iki katı düzeyde olacak. Ayrıca atmoslerin alt tabakaları ısınırken üst tabakalarının soğuyacağı, böylece yağışların azalacağı da sanılıyor. 

Iklim değişikliğini 

nasıl 

ia abge sam 

Ik olarak atmosferdeki sera-gazların birikimini dondurmalıyız. Kaynağı ne olursa olsun son10 yıl 
içinde atmosferde heryıl 3 
milyar ton karbon birikmiş durumda, 

En büyük karbondioksit salınım kaynağı fuel oil, Bunun 2675'i sanayide kullanılmaktadır. 

Mutlaka çözüm bulunmasi gereken sorunlar- dan biri de bu tüketimi yavaşlatmaktır. 
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serinin ana kaynağını, Federal Almanya'da (FAC) ç dergisinin 20/89 sayılarından yap Ae 


ilan serbest çevl 


Hans Dieter Zimmermann, 
48 yaşında, Berlin Üniversitesi profesörlerinden ve eski bir televizyon redaktörü ve araştırmacısı. 

Aşağıda, FAC'de yayınlanan "Der Spiegel” dergisinin Prof. Zimmermann ile yaptığı söyleşiyi bulacaksınız 

Spiegel: Prof. Zimmermann, yıllardır TV'nun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri tehlikesine işaret ediyorsunuz. Örneğin, çocuğun yaratıcı rezervelerinin yokolması, TV yeni okuma-yazma bilmeyenleri yaratıyor, demokrasiye zarar veriyor, gibi. 

Zimmermann: Ben bir adım daha ileri giderek TV'u, küçük çocuk ruhunun “zorla iğfal edilmesi” olarak isimlendirmek istiyorum. İsviçreli Prof. J. Piaget'in araştırmaları ve saptamalarına göre, çocuk zekasının üç gelişme dönemi var 

Birincisi, çocukların 3 
yaşına kadar tutma ve hareket olgularını öğrenme dönemi. İkincisi, okula başlama çağına kadar olan, düşüncesinin şekillenmesi, yani sembolik zeka dönemi. 8 veya 9 
yaşından sonra da bilinçli düşünmeyi kapsayan üçüncü dönem. 


İşte sözünü ettiğim bu üç gelişme dönemi içinde, kendi kavrama, algılama gücü ve deneyleriyle, çocuk oyunlarının önemi de göz ardı edilmeden, çevresindeki diğer insanların katılımıyla hazırlanan bir ortamda yaşamalıdır çocuk. 

Böyle bir yaşamın yerini, çocukların hareketsiz bir şekilde put gibi oturdukları bir TV ekranı tutmaz. İnanır mısınız, yere düşen bir kalemi gidip, yerden alan bir çocuk, 


BONCUK 


ikan yate 


Å 


bir saat TV seyredişinde öğrendiklerinden daha fazlasını öğreniyor. 

Spiegel: Bu sözleriniz TV'deki çocuk programları için de geçerli midir? 

` Zimmermann: Okul öncesi çocuklara tüm TV programları ve video zararlıdır. Buna, iyi niyetle sunulanlar da dahildir. Çünkü çocukların bu dönemleri, gelişme dönemleridir. Bu dönemde onlar TV'nun etkilerinden korunamayacak durumdadırlar. Bu 
nedenledir ki, çocuklar 6 
yaşında okula başlıyorlar, 2 
yaşında değil, 

Çocuklar en erken 6-7 yaşlarında TV seyretmeye başlamalıdırlar. O zaman çocuk programlarına bakabilirler. Fakat, çocuk programlarının da "Pilot görevi” vardır. 
Bu görev, çocuk programları seyretmeye başlayanların, yetişkinlerin baktıkları prog- 


ramlara alıştırılması, çekilmesidir. Ayrıca, çocukların çoğunluğu daha şimdiden ços cuk programlarına bakmıyorlar bile. 

Spiegel: Herşeye rağmen çocuklar TV'dan birşeyler öğrenmiyorlar mı? 

Zimmermann: TV gerçeği yansıtmıyor, görüntüyü veriyor. Küçücük resim noktaları birleşip, saniyede 25 kez hareket ediyor ve bir resim meydana getiriyor. Gözlerimizin bu görüntüyü algılayabilmesi olanaksızdır. Ekrandaki bu hızlı resim değişikliği, gördüklerini düşünsel bütünlük içinde algılayamayan çocuk zekasını aşıyor Çocukta bir iç sükut başlıyor. 
Bu nedenledir ki, ekran karşısında suskun, sessiz ve hareketsiz oturuyorlar. Bunun sonucu olarak da, çocuktaki hırçınlık, tepki ve hareketsizlik birikiminin sonuçlarını anne- 


ler, babalar ve öğretmenler” 


or. 

Spiegel: Yaratıcılık rezervlerinin yokolmasına ne dersiniz? 

Zimmermann: TV tutkunluğu pasiflik ve izole olmaktır. 
Çocuk konuşmayı, okul çağına yaklaştıkça okumayazmayı sadece ve sadece yetişkinlerle ve diğer çocuklarla entegre olduğunda (bütünleşme) en iyi bir biçimde sağlayabilir. Konuşma olgusu, belirli bir gelişme döneminde, düşünceyle bütünleşerek gelişir. TV tutkunluğu olan çocuklar okulda randıman veremeyeceklerdir, çünkü dikkatlerini toplayamamakta, konsantre olamamaktadırlar. 

FAC'de yapılan bir araştırmada, yaşam düzeyi ve sosyal konumu düşük aile çocuklarının yüzde 38'nin, yaşam düzeyi ve sosyal ko- 


dergisinin 19/89 ve m 


Modern uyuşturucu: TV 


Çocuk ruhunun iğfali! 
| 


Ostereier is 
DİYORLAR 


N 
E 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numu yüksek olan aile çocuklarının da sadece yüzde 12'sinin TV tutkunluğu olduğu saptandı. Bu, şunu ortaya koyuyor: Aile fertleri arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı, sohbetlerin yapılmadığı, çocukların merakını uyandıracak, ilgisini çekecek olayların az olduğu ailelerde, TV tutkunluğu çok daha fazladır. Bu tutkunluğu körükleyen ve dozunu artıran TV'nun tavrı anlaşılır gibi değildir. Toparlayacak Gu sak: TV ile 


daha ap! 
akıllılar ise daha akilli e: lar. TV sosyal haksızlığı ve dengesizliği betonlaştırıyor. 

Spiegel: Federal Almanya halkı okuma-yazma öğrenmeden mi yetişiyor? 

Zimmermann: ABD'de okuma-yazma ‘bilmeyenlerin oranı daha şimdiden çok yüksek. Bunda döğaldır ki, Kızılderililerin ve ABD'ye göç edenlerin oturdukları gettolar- daki yetersiz yetiştirme, eğitim ve geliştirme önlemleri- nin rolü var. 

Fakat hayret vericidir ki, okul sisteminin çok daha ciddi örgütlendiği FAC'de de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı artmaktadır. (1) Şu anda 
2 milyondan fazla insanın 
yazılı metinleri, okuyamama durumu olduğu biliniyor. Bunun nelere yolaçacağı, demokrasi için ne anlama geldiği gerçekten ciddi bir biçimde sorulmalıdır. Çünkü bu insanlar da, diğerleri gibi oy hakkına sahiptirler. 

(1): Federal Almanya'da resmi rakamlara göre 3 milyon okuya-yazma bilmeyen var. (Derleyenin notu) 


Derleyen: 


Ümit KÖSEOĞLU 
ALİ ÖZENÇ 


h Ozeng— SE 
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Artık "imkansız" yok mu! 


Birçok spor dalında, ama özellikle de halter,atletizm gibi spor dallarındaki mücadeleler çoğunlukla rekorları da beraberinde getirir. 

Naim Süleymanoğlu'nun, kendi ağırlığının üç katını kaldırarak rekor kırması, Ben Johnson'un 100 metrede dünya rekorunu 9.79'a indirmesi (Bu rekor doping nedeniyle iptal edildi) ve daha nice rekorlar sporseverleri hayretler içinde bırakırken, bilim adamlarına da yeni bir araştırma alanı açmaktadır. 

Bu rekorların ve insan gücünün sınırı nedir? 

Aslında bu, pek yeni bir araştırma konusu sayılmaz.Daha bu yüzyılın başlannda bilim adamları bu konu üzerinde kafa yormaya başlamış ve çeşitli teoriler ileri sürmüşlerdi. Bunlardan biri Kaliforniya Üniversitesi doçenti ve antrenör Brutus Hamilton'un 1931 yılında geliştirdiği teori. Buna göre Hamilton, bir atletin hiçbir zaman 
100 metreyi, 10.1 saniye'nin 
altında koşamayacağını, 2.10 
santimden yüksek atlayamayacağını ve yine 1500 metrede 3.44.8'lik derecenin ulaşılabilecek en yüksek sınır olduğunu iddia etmişti. Ancak şimdiki dereceleri sıralamaya gerek yok. Hamilton'un ne ka dar yanıldığı ortaya çıktı. 

Hamilton örneğinde olduğu gibi, o dönemin bilim ve spor adamlarinin çoğu yanılmışlardı. Çünkü son otuz yılda sporda, bilimsel antrenman programları, beslenme düzeni vb. gibi birçok gelişme sayesinde rekorların hızla kırılabileceği ve geliştirilebileceği ortaya kondu 

Peki bugün bilim adamları rekorlar üzerinde ne düşünüyorlar? 

Mainz Üniversitesi profesörlerinden ve ayni zamanda antrenman uzmanı Manfred Letzelter'e göre “rekorların sonu göründü”, Letzelter'in araştırmasına göre 100 metrede 9.55'in altına inilemeyecek. Kadınlarda ise 100 metre sınırını 10.34 olarak ortaya koyuyor. Bu dereceye kadınların en geç 2032 yılında ulaşabileceklerini savunuyor Letzelter, bu araştırmayı son 


Letrakera görə 


Yüksek atlama 
Uzun atlama 
Sırıkla yüksek atlama Gülle atma 
Çekiç atma 
400 metre 


20 yılın en iyi 20 kadın ve erkek atletinin elde ettikleri derecelere dayandırmış. 

Bir başka bilim adamı Prof.Joseph Keul'da bundan sonra muhteşem rekorların kırılamayacağını, ancak olsa olsa saliselerle ölçülebilecek rekorlarla karşılaşılabileceğini savunuyor. 

Günümüzde bilim adamlarının birleştikleri konu, insan vücüdunun belli bir sınırdan öte zorlanmaya dayanamayacağı. Çünkü rekorlara gi- den uzun yol, vücuda, eziyet 


derecesine varacak ölçüde yüklenmeyle olanaklı 

Örneğin bir halterci, bir günde toplam 6 saat çalışmakta ve bu çalışma sırasında toplam 
70 ton ağırlık kaldırmaktadır. 
Uzun mesafe koşucuları haftada 150 ila 200 kilometre koşmakta, cirit acıları her sezon 6000 atış gerçekleştirmektedir. İşte bütün bunlar kemiklere, eklemlere ve diğer organlara yapılan yüklenmeler. Bunu gözönüne alan bilim adamları, bu çalışma tempo ve şiddetine insan vucüdunun 


fazla dayanamayacağını bilimsel hesaplarla ortaya koyuyorlar. Buna rağmen vücudu zorlamanın ve rekor kırabilmenin, ancak sakatlanmayı göze alarak mümkün olabileceği ileri sürülüyor. 

Birleşik Amerikalı bir bilim adamı yaptığı araştırmalar 
sonucunda, uzun atlamada 9 
metrenin ötesine geçmenin mümkün olmadığını, çünkü bunun ötesine ulaşmak için yapılacak bir denemede büyük bir olasılıkla kalça kemiklerinin kırılacağını ortaya 


ALLL 


TLL 


sınırlar tadlosu 


Erkek Bayan 
2.67m. 2.21m. 
9.76m. - 

6.89m. - 

24.17 m. 23.80 m. 
77.27 m. 79.61 m. 
42.64 sn. 46.03 sn. 


MM. 


Rekorların gelişimi 


Rekorların gelişimi ir Sırıkla yüksek atlama 


Yüksek atlama 

18.5.1912 George Horine(ABD) 11.7.1973: Dwight Stones(ABD) 8.9.1988 Javier Sotomayor(Küba) Yüksek atlama (bayanlar) 7.8.1932 Jean Shıley(ABD) 16.7.1961 Jolanda Bales(Romanya) 1.91 m 26.8.1977 R. Ackermann(DDR) 30.8.1987 Stefka Kostadınowa(Bulg.)2.09 m. 
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2.00m. 8.6.1912 Marc Wrıght(ABD) 4.02 m. 
2.30m. 23.5.1942 C.Warmerdam(ABD) 4.77m. 
2.43m. 2.7.1972 Bob Seagren(ABD) 5.63 m. 

10.7.1988 Sergei Bubka(SSCB) 6.06 m. 
165m. Maraton 


2.00 m. 


1896 Spyrıdon Louis(GR) 40 km. 2.58.50 dk. 
1936 Kitei Son(Kore) 2.29.19 dk. 
1988 Belain Densimo(Etopya) 


koyuyor. 

Buna rağmen yine de kimse, bir atletin, kendi sinir sistemini, kalp atışlarını, ağrılarını kontrol ederek nereye kadar ulaşılabileceğini söyleyemiyor. Çünkü insan vücudu tüm güç ve enerjisinin yüzde 15'lik bir bölümünü, sadece hayati bir tehlike sözkonusu olduğunda serbest bırakıyor ve kullanıyor. 

Yani insanlar henüz kullanılamayan, ancak kullanılabileceği ileri sürülen bir potan siyel güç ve enerjiye sahip bulunuyor. 

Bir diğer ilginç araştırma ise ABDI ve Sovyet bilim adamlarının ortak geliştirdikleri “Süper antrenman" yöntemi 

Bu yöntem aynı zamanda Sovyetlerin uzaya gönderecekleri okozmonotların hazırlanmasında kullanılıyor. 
Üzerinde bu yöntem denenen Sovyet halterci Aleksiyev, yetmişli yıllarda rekor üstüne rekor kırdı ve şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Bu yönteme göre önce Vasili Aleksiyev'in sınır gücünün 250 kiloyu kaldırmaya yebleeeii tesbit ediliyor. Bu sırada Aleksiyev 226 kilo kaldırabiliyor. 
Bundan sonra bilim adamları Aleksiyev'e kendi kalp atışını ve kan basıncını kontrol altına almayı öğretiyorlar.Bundan bir-iki ay sonra Aleksiyev tam 
256 kiloyu kaldırmayı başarıyor. 

Bunun gibi birçok antrenmen tekniği üzerinde halen çalışılıyor. Ancak yine de tüm bilim adamları rekorların sınırlı olduğunda birleşiyorlar Bu konudaki tartışmalara Yeni Zelanda, Massey Üniversitesi'nden Trevor Kitson en kesin yanıtı veriyor. Kitson'un bir 
araştırmasına göre, 1913 
yılından bugüne değin 1 
mil'de koşu rekoru toplam 4 
saniye düşmüş 

Bu tempoda rekorlar kırılmaya devam edilirse tam tamına 2528 yılının 1 Ağustos günü insanlar 1 mili sıfıra yakın bir zamanda koşacaklar. Kitson bu sonucu mizahçı bir deyimle şöyle değerlendiriyor: “Bir spor olarak atletizm ortadan kalkacak.” 


Bülent ERGİN 


2.06.50 dk. 
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Rakamları yerleştiriniz ! 
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9 Rakamlı 
343421126 
579218854 


8 Rakamlı 
_23542173 
31345678 


1124336 
5685923 
5896732 


23524 
473486 
628190 


SOLDAN SAĞA: 

1) İstanbul'da bir semt adı. 2) Adada doğup yaşayan; Nevşehir iline bağlı bir ilçe olup tarihi kalıntılarıyla ünlüdür; Pislik. 3) Bir rüzgar türü; Tuvalet. 4) Esmekten emir; Hayvan ölüsü, 5) Çoğunlukla evlenen ya da nişanlanan birisine armağan edilen, küpe, bilezik gibi şeylerin tümü; Dünyamızın uydusu. 6) Özsu; Su. 7) (Tersi) Aydınlık, parıltı; Aylık. 8) Namus; Hakan anlamına gelen bir erkek adı. 9 Tersi) Erişmiş, başarmış, ulaşmış; Fakülte yönetiminden sorumlu profesör; Karışık renkli. 10) (Tersi) Arsenik elementinin simgesi; Genellikli içki ile birlikte yenen soğuk yemekler; Kalayın simgesi. 11) (Tersi) Mısır tanrısı; Üzerine iş işlenen bir cins kumaş; Demir elementinin simgesi; Numaranın kısa yazılışı. 12) Tümör; Hilesi olan, içine hile karışmış; (Tersi) Sevmekten emir. 13) Bir kimsenin veya tüzel kişinin iyeliği altında bulunan, taşınır veya taşınamaz varlıkların tümü Italyan parası; Din ve devlet işlerinin ayrılması, karıştırılmamasi. 14) Özsu; Ağız yoluyla alınan tat. 15) Duman kiri; Büyük kötülük; Sonuna bir hart getirilirse yapıt olur. 
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UN -4-OVOJODOM0 SEM =a 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 

1) Süngü gibi bir tüfeğin namlusuna takılabilen ve bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak; Çarpışma, vurma, sarsıntı, 2) Evin bölümlerinden; Eski Mezopotamya'da yaşamış bir kavim (çoğul). 3) Satılık eşyaların sergilendiği 


yer, vitrin; Millet, 4) Aliminyum elementinin simgesi; Gizli tu- | 


tulan şey; Eski dilde ay. 5) Büyük çivi; Muhafaza edilmek | [kjo] 


üzere birisine verilen; Mikroskopta kullanılan cam. 6) Bir göz rengi; Bir haber ajansının adı; Hububat. 7) Eski AP Genel başkanı, eski başbakanlardan, bugün muhalefette olan bir politikacı.8) Sakal, bıyık, kıl için dibinden kesme, kazıma anlamına gelir; Yemek; Elle beraber. 9) Iplik, sicim gibi ince şeylerden kafes gibi örülmüş; İki sert maddeyi birbirine bağlayan metal parça, perçin. 10) (Tersi) Sıkıntılı anlarda söylenir; Namus; (Tersi) Bir organımız. 11) (Tersi) Ayak; (Tersi) Eski dilde uzlaştırmak. 12) (Tersi) müzikte sus işareti; Çok değil. 13) Beyaz; Bir zaman birimi; Bir ülkeye giriş çıkış yapabilmek için gerekli izin. 14) (Tersi) bir değer yaratan emek; Cimri kişiler için söylenir. 15) Utanç; (Tersi) Faydalı ve protein açısında zengin bir fasulye cinsi; (Tersi) Hayvani besin z 
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Sayıları yerleştirin. 
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Mükerrem 27, Mukad- der ise 20 yaşında 


— MERRİLL a 
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Hastalık i 
GERG 


Günlük yaşamda, "çok stresliyim", "Son zamanlar- da stres çok arttı." veya benzeri ifadeleri duymak için bir psikiatri bürosunda bulunmak şart değil. Gündelik dilde her türlü rahatsız edici ya da tatsız duygular uyandıran dutumları stres olarak adlandırmak, stresin imajını biraz sarsıyor. Olayları daha farklı adlandırmak, iyi-kötü, kestirilebilir-kestirilemez, şiddetli-yumuşak, ve benzeri şekilerde tarif etmek bilim adamlarına göre daha doğru ve anlamlı 

Eşini kaybeden bir kişinin, 


üç yıl içinde bir depresyon geçirmesi oldukça yüksek bir olasılık. Bu grupta yapılan çalışmalarda, depresif durumda olan eşlerin, bağışıklık sistemlerinin önemli ölçüde baskılanmış olduğu ortaya konmuş” Başka etkenlerin de olaya katkısıyla ölümcül bir hastalığın belirmesi işten bile 


değil. 

Nitekim eşini kaybeden pek çok yaşlı kişinin kısa bir süre sonra onu izlemesi, "adeta bekliyormuş gibi” diye yorumlanan ve hiç seyrek olmayan bir durumdur. 

Stres yanı sıra çeşitli “ruh 


halleri"nin de vücut sistemleri üstünde etkileri olduğu tahmin edilebilir bir durum. Ancak, ruh hallerini (üzüntü, öfke, coşku ve benzeri) üzerlerinde deney yapılan hayvanlarda canlandırmak pek mümkün olmadığı için, yeterli benzerlikte hayvan modeli kulanılabilen laboratuar çalışmaları şimdilik yapılamıyor. 

Ruh hallerine eşlik eden fizyolojik değişikliklerin ancak benzerleri hayvanlarda yaratılabilmekte. 

Buradan ve insanlarda yapılan gözlemlerden varılan sonuç, belirli ruhhalleri ve 


duygusal değişikliklerin vücut açısından başlıbaşına zarar verici etkisi olmadığı. Ancak, ruh-halinin kalıcılık kazanması, egemen renk haline gelmesi, başka durumların varlığına fırsat vermemesi, sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilir diye düşünülüyor. 


ÖGRENİLMİŞ 

UMARSIZLIK! 

1960'lı yılların sonlarında farelerle yapılan deneylerde, depresyonun oluşumuna ilişkin bir mekanizma sınanmıştı. Kaçamayacakları koşullar altında elektrik verilen (strese sokulan) fareler, bir süre sonra pasifleşiyor ve teslim" oluyorlardı. Öğrenlimiş umarsızlık adı verilen bu durumun, depresyonun gelişimine yatkınlık sağlayan bir durumu açıklaması, bugün genel kabul gören bir görüş. 
Ancak aynı farelerin ‘depresif olmak , bir diğer deyişle 'pasifleşmek ve teslim olma'nın yanı sıra, kolay hastalanabilir hale geldikleri de dikkat çekiyordu. 

Tümör oluşturan hücreler enjekte edilen farelerin bir kısmına kaçamayacakları koşullar altında elektrik verildiğinde, (stres) bu fareler tüm 

fare 


gruplarından çok daha yüksek oranda tümör sahibi oldular. Kaçma şansı olan, kımıldayabilen fareler ise tümör oluşturan hücrelere karşı uygun savunmalar geliştirebildiler. 


STRESE KARŞI 

SAVUNMA 

Kısaca o açıklamaya çalıştığımız deneylerin açtığı yolda yapılan çalışmalar, stres, duygularımız ve vücudumuzun işleyişi arasındaki ilişkinin yeni boyutları üstüne gitti. Sonuçta ortaya çıkan , ve araştırmacıların ortak varsayımı; Stresin özellikle lenfositler ve beyaz kan hücreleri üzerindeki etkileriyle birlikte vücudun savunma sistemini bozduğuydu. Bey- nin, kaçamayacağı koşullar- daki şoklarda verdiği reaksiyonun neden bağışıklık sistemine zarar verdiğini araştıran gruplardan birisine göre; verilen elektrik şokları (stres), aralıklarla ve küçük dozlarda tekrarlanırsa, fare bu stresle başa çıkmayı öğrenebilirdi. 

Sonuçta ise bu durum stresle başa çıkabilen, stresin yüksek dozda ve tekrarlayıcı olduğu durumların ortaya çıkmasını (o önleyecek bağışıklık sisteminin zedelenmesini önlerdi. 


Burada önemli bir nokta daha var. Stres doğrudan etkilerle hastalık meydana getirmez. Ancak, bağışıklık sisteminde yarattığı aksamalar yoluyla hastalığa ortam oluşturduğu düşünülüyor 


| emme? 


İnsanın yüzde 
80'i su 
İnsan vücudunun 

yüzde sekseni sudan 

oluşuyor. Bu oran metabolizma için son derece önemli. Çünkü bütün 


metabolik olaylar sulu fazlarda meydana geli- 


yor. 

Sadece yüzde on sıvı kaybı dahi kişi için büyük rahatsızlıkların kaynağı olabilir. Yüzde yirmilik kayıp ise ölüme bile yol açabilir. 

Bu nedenle içecek tüketimi oldukça fazla. 
Batı Almanya'da kişi 
başına en azından 650 
litre içecek tüketiliyor. 


İnsan vücudunun 
e ortalama 2 ile 3 


Sadece sindirim sırasında günde bir buçuk litre sıvı kaybediliyor. Bu kayıba deri ve akciğer solunumuyla kaybedilen bir litre sıvı da ekleniyor. Bedensel hareket sırasında vücut ağırlığına bağlı olarak su kaybı da artıyor. Bu arada kaybedilen sadece su değil tabii, potasyemek tuzu, magnezyum, kalsiyum gibi önemli maddeler de vücudu terk ediyor. 
Vücvudun tuz kaybı zararlı değil, hatta genellile yararlı bile denilebilir. 
Zira yalnızca günlük besinlerden bile gereken- den fazla. Ancak potasyum ve magnezyumkaybı düşündürücü. 
Bunların yokluğu metabolizmayı olumsuz yönde etkileyebilir. 
Peki, hangi içecek susuzluğumuzu en 


giderir? 
Herkes isteği türden içecekle bu ihtiyacını karşılayabilir. Ancak, limonata, kola gibi şeker içeren ağırlık verilmemesi faydalıdır. 


Zira şeker, midebağırsak hareketlerine zarar verebilir. Şişmalatıcı etkisi de unutulmamalı. 

Maden suyu ya da meyva suları susuzluğu en iyi gideren içecekler. 
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OKUYUCU POSTASI Hastanelerin hali yürekler acısı 


Bu yıl yine Türkiye'deydik. Adam yüzüme garip garip cası olduğunu öğrendiğim bir İstanbul Kocamustapaşa'da baktı. Bu da yeni icad mı? genç yanıma yaklaştı, "ver eliannemlerde kaldık. sine Bütün kadınlar buraya ayak- ni öpeyim batım, beni dinleolaylar yaşadık ki, bu ülkede | larıyla gelirler dedi. Tartışacak (o mezlerdi” dedi. Üç-dört daki- nasıl yaşanır diye kendimize zaman yok geri döndüm. Kızı ka sonra da kadının bir erkek sormadan edemedik. kucakladık içeri getirdik. çocuk doğurduğunu öğren- 

Annemin 14 yıllık komşusu Içerisi korkunç, bir sürü dik. > oğlunu geçen yıl evlendirmiş. kadın, elleri karınlarında Hala dehşet içindeyim. 
Çocuk aldığı maaşla yeni bir bağıra bağıra dolaşıyorlar. İnanın üç-dört dakika sonra ev tutamadığından birlikte Burası bekleme doğdu çocuk. Kadını nasıl oturuyorlar. Yeni gelin hamile. (o bölümüymüş. Pislik, koku akıl soydular, sterilizasyonu ne Ve problemli bir hamilelik ge- almaz bir görüntü. Ortada ne zaman yaptılar? Bunlar meççiriyor. Hamileliğinin ilk Oç- doktor ne hemşire hul. Aklıma bir film geldi ayında hiç yataktan kalkma- Gelinin doktorunu aradık Vahşi Masumlar diye bir fim- dan yatmak zorunda kalmış. Bulamadık. Danışmaya & Senelerce önce seyret-Neyse uzatmayalım, kızcağız başvurduk, bekleyeceksiniz mişöm Bir Eskimo silesinin gece yarısı sancılandı. Bizim dediler Ama neyi ne kadar Oyaşamıydı Büyük zorluklara araba olduğundan hemen bekleyeceğiz? Ne kayıt yaşadıkları bir buz kulübenin 

onu hazırlanc (en ii, ko- yapildi nede kimsiniz diye so- içinde kadın tek başına verici. Ona yaşayan en es- | casını aldik ara doğru j. Artık b ni (e doğun ve çocuğunun ki Komünist demek daha | Zeynep Kamil Hastahane- başladım ki, ya ir  göbeğ eşleriyle kesiyordu. 
doğru. Bunları biz roman- | si'ne gittik. çığlık geldi. Hemen koştuk. O bile daha insancaydı. 
larda oluyor sanırdık. Kızcağız ter içinde, sancı- Başı bağlı bir gariban kadın- Neyse bizim çilemiz sabah dan kıvranıyor, Hastahaneye cağız, bacaklarını açmış, 6.30'a kadar sürdü. Biraz yol yetiştik. Buralardan alışık ol- eteğini kaldırmış, yer kan için- yordam bildiğimizden olsa, biduğumuzdan ben sedye iste- de... Tanrım kadın doğuruyor, raz tehditlerimiz ve biraz da mek için hemen kapıya seyirt- kimse ilgilenmiyor. Bir para karşılığı bizim gelini bir tim. Girişte bir adamcağızı hemşireyi kolundan yaka- odaya aldırdık. Sabah 7'dede 


Romanlarda olduğunu sanırdık 


Son iki sayınızda Mehmek Bozışık'la yapılan röportaj ve anılarını okudum. Doğrusu beni çok duygulandırdı. 


Günümüzde hala böylesine insanların kalmış olması beni heyecanlandırdı. 90 yaşına merdiven dayamış bir eski komünistin, aslında eski demek hiç de doğru deği, 


Ne yazık ki, bu kuşak artık yok oluyor. Onların deneylerini, görmüş geçirmiş oldukları zorlukları 


genç kuşakların öğrenme- | oturtmuşlar,"ne istiyorsun?" (adım. Neler söylediğimi hatır- onur topu gibi bir kız doğurdu sine bir katkıdır yaptığınız, | diye sordu. Dedim acil has- lamıyorum ama iki-üç dakika Tabii, göbek adını Zeynep teşekkürler. tamız var, doğurmak üzere, içinde geldiler, kadını (yine lar. 

rüyemiyor...aman bir sedye yürüterek) doğum odasına Tanrı kimseye böyle bir 


Ali ECE /Fransa k getirsin hastabakıcılar...” 


Felsefe 


aldılar. Sonradan kadının ko- günü yaşatmasın diyorum ama bir taraftan da aklım Türkiye'de bu ve kimbilir daha ne beterlerini hergün yaşıyor insanlarımız. 
Gülizar Tamer 
Avusturya 


SAYFA 23 


Delikanlılar 


Biz kimimiz Hamburg'da doğmuş, kimimiz de küçük yaşlarda Almanya'ya gelmiş bir grup genciz. Ben ise üç yıl önce geldim. Almancayı henüz öğreniyorum. O nedenle de Türkçe yayınları okumaya, izlemeye çalışıyorum. Babamın bir arkadaşının evinde gazetenizi gördüm. Sorunları ele alış biçiminiz hoşuma giti Arkadaşlara da götürdüm, okuduk, tartıştık. Özellikle bir genç kızla yapılmış röportaj üzerine konuştuk Kızların sorunları vardır herhalde, hem de biz erkeklerden daha çokur muhakkak Ama biz. arkadaşlarla yazmaya karar verdik.. İmza 6 delikanlı adı Kıvırcık olsun. 


ları olmaz mı?Mesela bizim var. Hepimiz “Kara kafa”yız. 
Tiplerimiz, Almanya standartlarına uymuyor. Bir dükkana girdiğimizde hepimize potansiyel hırsız gözüyle bakılıyor. 
Oysa hiç birimiz şimdiye kadar, hiç bir yerden bir şey çal- 


| madık. Otobüste, yanımıza 


kimse oturmaz, hareketlerimizden çevremiz hep rahatsız olur. Zamanımızı oyun salonlarında tükettiğimiz, esrar içtğimiz sanılır. Baba baskısını saymıyorum... Bunları da ele alamaz mısınız acaba? 

6 Delikanlı adına Kıvırcık 


Doğa ve Felsefe | der gısı 


İnsan-Doğa İlişkisi Formasyonel İlişkidir * Ömer Bedri Canatan TI.Meşrutiyet'te Doğa Kavramı ya da Subhi Edhem Üzerine Notlar * Ni Mehmet Ö. Alkan p Adorno'da Doğa Güzelliği ve Sanat Güzelliği * Ramazan Şen-Ömer Tulgan Klasikler ve Modernlerde Doğa Anlayışı * Herbert Hörz Doğa ve Aksl- Birlik mi Yoksa Karşıtlık mı? * Friedrich Tomberg Hegel'in Ansiklopedisinde Doğa Kavramı * Hermann Ley Tarih Doğaya mu Karşı, Yoksa Doğa Tarihe mi Karşı? * Hans M. Gerlach Kentsel Yaşam Tarzı ve Ekoloji * Yanitski Çağdaş Ekolojinin Sorunları * V Sokolov - Y.Pusaçenko Bilimler Arasında Etkileşim: Biyosfer ve İnsan Ekolojisi * 
7 A Katsura -L Novik 


y Yazın ve ~: Salygin Doğa-Madde-Düşünme.17/18.yy Felsefelerinin Kimi Konumları Üzerine * Gottfried Stiehler 


Rousseau'nun Doğa Kavramı Anlayışı ve Pedagojik Düşüncenin Gelişmesindeki Önemi Üzerine * Paul Mitzenheim ... 


Duygusal Kararların Oluşumu * Dr. Hayrettin Akyıldız Halifeler Ülkesinde Düşünürler -Il * Gotthard Strohmaier Yansıtmanın Üst Biçimi Olarak Bilinç -I * Aleksander Şeptulin Tarihbilimsel Kavramların Niteliği * Nikolay Smolenski Güzel ve Nesne İlişkileri * Raymond Bayer Hegelci Felsefenin Eleştirisi -II * Ludwig Feuerbach Felsefe Yayınları 1986-1988 Felsefe Yayınları Kaynakçası * Hasan S. Keseroğlu Felsefe Sözlüğü * Afşar Timuçin Filozoflar Ansiklopedisi : Aristoteles 


Yazışma Adresi: Oğuz Özügül, Schalker Str. 114, 4650 Gelsenkirchen, BRD 


GUTT 9 


Fiyatı: 7.-DM. 


Yıllık Abone: 20.-DM 


ADA / DIE INSEL 


Yeni Tiyatro'nun iki bölümlük oyunu Yazan: Athol FUGARD Çeviren: Yücel Erten Yöneten: Nesrin Kazankaya Müzik: Ünal Algın “Özgürlük Şarkısı”: Ergin Ak 


OYNAYANLAR: 
Metin COŞKUN- Nuri GÖKAŞAN 


Giriş: 5-DM * 


7. Ekim 1989'da saat 18.30'da SCHULZENTRUM -ÜCKENDORF Bochumerstr. 190, 4650 Gelsenkirchen adresinde izleyebilirsiniz 


——— 


DÜZELTME 


Şanar Yurdatapan tarafından hazırlanan ve üç sayı devam eden, "Yaşantımızdaki davetsiz misafir: Kompüter" isimli dizinin son sayısında yaptığımız bir duyuruda, Şanar Yurdatapan'ın telefon numarasında hata yapmışız. Yurdatapan ve okurlarımızdan özür diliyor ve hatamızı düzeltiyoruz. 


| Kompüter konusunda soruları olan J 

| okurlarımız iş saatleri içinde, 
Şanar Yurdatapan'ı | 

| 02254 / 6821 numaralı telefondan 

| arayabilirler 


Müjde! 


Tosun 'U bulduk! 


Ozal, Çağlayangil için "Ne de olsa Bursalı” dedi. Aklı sıra, halk arasında Bursalı erkeklerin pasif eşcinsel oldukları yolundaki aptalca bir inancı mıncıklayarak, DYP'nin ağır toplarından birine bir darbe indirdi! 
zalın daha önce "Küçük Turgut”, “Yengemin şeyi” gibi özdeyişleri de Y gözönünde tutulunca, “Türk Hela Edebiyatı"nın güçlü yazarı Tosun'un kimliği açığa çıkar gibi oldu 
Bir arkadaşımız “Ulan, bu Tosun, Turgut olmasın? 
Uslubu çok benziyor. Ustelik , ha Tonton! ha Tosun!” 
diyerek düşüncesini dile 


demokrat! 


Turgut -Özal Stras- 
“bourg'da gazetecilerin sorularımı yanıtlarken şöyle konuşmuş: 
"Zamanı gelince 141, 


142 ve 163'ncü mad- | 
deler de kalkar” 


_ “İşadamları olarak size hitap ediyorum Üzerinde baskı kurulan her makale aslında sizi susturuyor, hapse atılan her gazeteci aslında siz işadamlarının özgürlüğünü elin- den alıyor, işkence yapılan her Kürt ise aslında sizin canınızı acıtıyor. Elektriği veren Diyarbakır'daki işkenceci aslında sadece önünde yatana değil sizlere de işkence yapıyor. İnsan hakları ihlalleri en çok siz işadamlarını acıtıyor.” 

Bu sözleri geçtiğimiz hafta içinde Washington'da Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısında New Yorker Dergisi muhabirlerin- den Milton Viorst , Türk işadamları ve Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'a söyledi. 

Viorst'un bu konuşmasını, Feniş Holding 


Varşova Paktı karşısında 


Tü riya zayıf bir haber 


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Aloğlu şöyle yanıtladı: 

"Son 40 senedir bütün müttefik ve dostlarınızı iç ve dış komünizme karşi mobilize ettiniz ve bu atmosfer içinde, komünizm korku- su nedeniyle Türkiye'de insan hakları ihlalleri ortaya çıktı. Zaman içinde olacaktır ama devletin bu korkuyu yenmesr kolay değildir. 
Nitekim sizin vize başvuru formlarında hala, başvuru yapanının komünist partisi üyesi olup olmadığı soruluyor.” 

Şimdi anlıyoruz DGM Savcısı Nusret Demiral'ın neden korktuğunu ve neye dayanarak met yasa, genelge, talimat dinleme- 


t Gazetesi'nin 30 Eylül tarihli manşeti “Türkiye Trakya'da çok zayıf” şeklindeydi ve | Pentagon'a göre ordu bu bölgede zayıftı. 2 Ekim | tarihli Hürriyet'in birinci sayfasında Çorlu'da “zayıf” ordumuzun tanklarının tarlalara girdiği ve köylünün traktörle karşı durduğu haberi vardı, 


“Zayıf Ordu” tarlaya dalmıştı! 


Maço 
Muhabbet § 


Savaş ve satış 


Şu sütunda erkek erkeğe ağız tadıyla iki laf ettirmeyecekler anlaşılan... İlle kadınlar da bu köşeye gelip oturacak. 
Baksanıza Kadın Sayfasi'ndaki yazısında Hülya Bakış neler söylüyor bizim köşe için... 


“Mafya Kültürünün Ma ço muhabbetleri” imiş bizim yazılar. Mafya Kühürü dediği nedir? Tam bir erkek kültürü... Bizim buna itirazımız olamaz Ama famınısüanc yaamazlığını savunan bir yazıda sapina kadar erkek söylemi yeralıyorsa, bizim itirazımız başlar, 
Neymiş efendim "Herkesin 'imanı, anası, avradı' Mark ve Dolar olmuşsa'ymış... Neymiş efendim ”... suratında arsız mı arsiz sırıtmasıyla emr erkekler, paranın, başarının ve egemenliğin a geliyor- 


emek MIŞ... 
Feminizm adına böyle laflar! Vay benim köse i sakalım! 
Iman, Dolar, Mark değil de, TL mi olmalıydı? Pa- 


düşünüyorsunuz? Kılıçla 

mı? topla tüfekle mi? yoksa en son model füzeler- _ leşmükleer 


le ölümü getirir. Yani top-Ju cinayetlerin tanımıdır o! 


Neyse fazla ciddileştik. 
En Maço şarkıyla bitirelim bu yazıyı... 

“Şimdi İstanbul'da olmak wae anasını 
Şanar mler düzenlediği, elin 
rağ'ın söylediği bu 1 
biz maçolar keyifle dinliyoruz. Ya siz bayanlar ?.. 


